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YURTSEVER 


gençlik 


ANTİ. EMPERYALİST, ANTİ FAŞİST MÜCADELEDE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM. 


onbeş günlük siyasi genclik gazetesi 


faşist baskı ve teröre karşı 


BÜTÜN ULUSAL 


DEMOKRATİK GÜÇLER 


BİRLEŞMELİDİR / 


İşbirlikçi burjuvazinin, gerici faşist güçlerin, NATO. 
cuların, militarist çevrelerin sözcüleri yeniden o «sıkıyönetim» çığlıkları atmaya başladılar. Arkasından, «beynelmilel komünizm», «anarşi var», «ekonomik ve siyasal istikrar», «güçlü iktidar» sözlerini koro halinde tekrarlıyorlar. Fa şist komandoların tüm emekçilere yönelik saldırıları ise sü- 


.rüp gidiyor. 


başyazı 


Faşist tırmanışa karşı duralını! 


Faşist zorbalık bütün yurt- ta kolgeziyor. İşçilere, öğretmenlere, gençlere aralıksız saldırılıyor; her gün yeni yeni cinayetler işleniyor. Ülkemiz MC'nin elinde, faşizme, kanlı bir diktatörlüğe doğru çekiliyor. 

Tehlike son derece büyümüştür. Böylesi bir durumda sessiz kalmak; faşist çetelerin ve onların gizli ya da açık destekçilerinin karşısına elbirliği ile dikilmemek, sadece tekelci büyük sermayenin, gerici güçlerin işine yarayacaktır. Yüzlerce (gencin kanını dökmekte daha da cüretkâr olacak 've faşizm tehlikesi daha da artacaktır. 

Faşist biçimli iktidarın başı Demirel, işçi ve emekçileri, gençleri yine «sıkıyönetim»le tehdit etti. 12 Mart da; ilericilerin, yurtseverlerin 

(Devamı 11. sayfada) 


50 yılık Cumhuriyet tarihinin 27 yılını sıkıyönetimler altında geçirmiş olan halkımız, sıkıyönetimlerin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. 
Sıkıyönetimler daima ekmeğimizden, aşımızdan, varlığımız- dan bir şeyler koparıp götürmüştür. Çünkü karşımızdakiler, engerekler ve  çıyanlardır, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. 

Türkiye'de sıkıyönetim is- 


tekleri ile faşist baskı ve terör daima atbaşı gitmiştir. MC iktidarının sıkıyönetimi gündeme getirdiği faşist saldırıların yogunlaştığına dikkati çekmek gerekir. Bu eski bir oyundur. 
Faşist saldırıları yoğunlaştırarak «anarşi var» edebiyatına hız verecekler, «etkili ve yetkili güçlerle» birlikte asker - sivil karışımı bir yönetime gidecekler. Ecevit bu tehlikeye işaret etmiş, tüm demokratik 


İLERİCİ GENÇLER 
DERNEĞİ KURULDU 


Gençliğin faşist saldırıları göğüslüyebilmesi için, kendi örgütsel birliğini sağlaması bir zorunluktur. Fakat gençliğin, özellikle öğrenci gençliğin örgütsel açıdan dağınık olması, faşistlerin okullarda ` istediği gibi at oynatmasına olanak vermektir. 


İşbirlikçi burjuvazi, gerici faşist güçler, gençliği bölüp parçalamak, ekonomik ve demokratik hakları uğrunda yürüttüğü mücadeleyi yoketmek için faşist komandolarını üzerimize saldırtıyor. Maocular, troçkistler, anarşistler de genç liğin birliğini parçalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Yanlış hedef gösteriyorlar. 

Bütün bu saldırılara karşı, ilerici gençliği tek bir yumruk gibi birleştirecek bir gençlik örgütüne ihtiyaç, ilerici öğren. 
ciler tarafından duyulmaktaydı. Uzun zamandır yürütülen 


çalışmalar sonucu İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ adı altında bir örgütün kurulması başarılmıştır. 

İLERİCİ GENÇLER DERNE-Ğİ yöneticileri arkadaşlar, gazetemize, örgütün amaçları ve yapacağı çalışmalar konusunda şu açıklamayı yaptılar : «Amacımız, tüm ilerici, demokrat, yurtsever, devrimci gençleri, faşistlere ve bozgunculara karşı tek bir örgütün çatısı altında birleştirmektir. Gençliğin örgütsel birliği hemen ilk aşamada sağlanamasa bile, eylem birliği mutlaka sağlanmalıdır. Bu konuda sosyalist, demokratik solcu, sosyal demokrat ayrımı yapmadan, tüm İlerici gençlik kesimleriyle karşılıklı görüşmeye hazırız. 

İLERİCİ GENÇLER DERNE-Ğİ'nin bir özelliği de şudur : Tüzüğümüze göre, örgüte yalnız öğrenci gençler değil, di- 


YAŞASIN, İLERİCİ GENÇLERİN BİRLİĞİ! 
YAŞASIN, İLERİCİ 


kuruluşları, güçleri, bu tehlikeye karşı dayanışmaya çağırmıştır. Ecevit, bu tehlikenin bertaraf edilmesi için MC iktidarının mutlaka yıkılması gerektiğini de belirtmiştir. İlerici, yurtsever, devrimci gençler, MC iktidarının yıkılması doğrultusundaki demok- 


ger emekçi gençlik kesimlerin den gelenler de girebilirler. 
Amacımız, bütün gençlik kol- 


larını yığınsal, demokratik, merkezi bir örgütte toplamaktır. Elbetteki bu bir süreç işidir ve uğrunda sebatlı bir çalışmayı gerektirir. 

İLERİCİ GENÇLER DERNE-Ğİ, gençlik hareketini işçi sınıfının siyasi hattına uygun bir şekilde yürütecektir. İşçi sınıfının birliğini bozmaya yönelik sapık, bozguncu akımların gençlik içerisinde eritilmesi için sürekli bir mücadele vereceğiz. Bunun için de, tüm demokratik güç ve kuruluşlarla eylem birliği yapacağız. 

Hedefimiz, tek bir yığınsal merkezi gençlik örgütüdür. 
Yolumuz işçi sınıfının yoludur. 
Bu yolda elele, omuz omuza yürümek için tüm ilerici gençleri, safları sıklaştırmaya çağırIyoruz.» 
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GÜÇLERİN BİRLİĞİ, 
İŞÇİ, KÖYLÜ, ÖĞRENCİ GENÇLER BİRLEŞİN! 
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ratik güçlerin dayanışmasının içerisinde yeralacaktır. 
Ülkemizde faşist baskıların sivri ucu işçi sınıfına yöneliktir. Tariş ve Seydişehir- de olduğu gibi bu, kimi zaman kanlı bir nitelik olmaktadır. 400 bin işçinin memur statüsüne geçirilmesi çabaları da göstermektedir ki, kimi zaman yığınsal bir nitelik kazanmaktadır. Fakat işçi sınıfı, en yoğun baskılar döneminde dahi demokratik hareketin öncülüğünü grevlerde, direnişler- de, yürüyüşlerde göstermiştir. 


Faşist baskı ve terörün sivri ucu işçi sınıfına yönelik olmakla birlikte, öğrenci gençliğe, öğretmenlere, aydınlara uygulanan baskılar da giderek yoğunlaşmaktadır. Gerici faşist güçler okullarda öğrenci gençliğe karşı sistemli, CIA patentli, planlı bir saldırıya geçmişlerdir. Onlar yurdun dört bir köşesinde başlattıkları kanlı saldırılarla öğrenci geçnliği sindirmek, işçi sınıfı ve emekçi halkımızla bütünleşmesini önlemek ve faşizme basamak yapmak istemektedirler. Bunu başaramıyacaklardır. Öğrenci gençlik, kanlı teröre rağmen emekçi halkın demokratik mücadelesinde işçi sınıfının yanında ön saflarda yerini almaya devam edecektir. 

Doğu'daki yurttaşlar üzerinde ise, bir çeşit ilan edilmemiş sıkıyönetim sürekli uygulana gelmiştir. 
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TÜRKİYE GENÇL 


İLERİCİ İKTİSATÇILAR KÜLTÜR DERNEĞİNİN KURULUŞ BİLDİRİSİ 


İLERİCİ - YURTSEVER 
GENÇ ARKADAŞLAR! 


Türkiye, emperyalizme þagımlılığı yüzünden gerçek sanayisini kuramamış, ekonomisi sürekli olarak sömürülmüş, saldırgan askeri bloklara girmek zorunda bırakılmış ve gittikçe emperyalizmin yurdu - muz üzerinde tahakkümü art- 


mıştır. İşbirlikçi egemen burjuvazi halkın sorunlarına hiç bir zaman çözüm bulamamış, emperyalizmle işbirliği içerisine girerek halkımızı iliklerine kadar sömürme yollarına gitmişlerdir. Emekçilerin demokratik hak ve özgürlükleri hiçe sayılmış, yükselen anti - emperyalist ve anti - faşist çıkışlarını baskı - terör yoluyla ezmek istemişlerdir. Bu günde işbirlikçi burjuvazi talan, sömürü ve zulümş düzenini sürdürebilmek #ş#fi ilerici - yurt- 


Oturuyordum, bir kıyıda yalnızlıkla beraber; 


Buluyordum kafamda, 


yığınla özlemler 


sorularki cevapsız kalan 


Dev bir direk gördüm sallanan 
. sonra üç gevşek vidadan 


izlenimler... 


Aldım elime bir tornavida 


Her dönüşte sıkıştı bir vida, 


Birde baktım 


önce sallanan dev direk Bakıyor şimdi azametle dikilerek. 


Gözlerimde; 


küçüktü gevşek dururken o güç vida, 


Gözlerimde; sıkışınca büyüdü küçük görünürken o üç vida devleşti aniden gözlerimde... 


gözlerimde... 


Anımsadım mazimi tez bir kararla Yanıtladım sorularımı tek bir lafla Sonuçladım özlemlerimi tek bir planla. 
Bende bir zihin belirdi ki yepyeni; Bilinçledi beni o üç küçük dev vida sonra tornavida, ellerim ve zihnim. 


Direği ayakta tutan 


o küçük vidalar 


Vidalara can katan 


o sıska parmaklar 


Parmaklara hakim olan 


o üstün zekalar. 


Hayalimden gitmedi o üç gevşek vida 


ve o sallanan direk 


Hayalimden gitmedi o üç küçük dev vida ve dimdik duran direk, 


Ah! O üç küçük dev vida 


Ah! O üç dimdik duran direk. 


Eşref CAN 
BURSA 


BUGÜNDEN YARINA 


Güzeldir yeni yılı kutlamak; 


Şili'den Pablo Amerika'dan Robenson, Rusya'dan Pavel 


Fransa'dan Jam'la birlikte Noel'i. 


Kulüp rakı 
Beyaz peynir 
Antep fıstığı 


Sivas turşusu benim ülkemden. 
Ama haram bu mutluluk sana sevdalım 


haram. 
Lakin düşün 
Bunları bir yıl boyu Düşün de yaşa. 
S.K. Uçar 
| İstanbul 
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sever güçler üzerinde anti - demokratik uygulamalarını sürdürmektedir. 

Kapitalist sisteme bağlı ülkemizde emperyalizmin siyasi ve ekonomik baskısı yanında kültürel baskısı da sürmektedir. Bunun doğal sonucu olarak yüksek öğrenim gençliğini ülke sorunlarından uzak, kendi çıkarlarına uygun üretim aracı (robot) olarak yetiştirmek istemektedirler. 

Bugün yüksek okullarda uygulanan anti - demokratik yasalardan bir tanesi de, dernekler yasasıdır. Bilindiği gibi 12 
Mart faşizmi döneminde, 1961 
anayasasının değiştirilmesi ile birlikte dernekler yasası da değiştirilerek, yüksek okul ve üniversitelerde birden fazla dernek kurulması engellenmiş ve kanun yürürlüğe girer girmez bütün okullarda aynı anda tepeden inme faşizan dernekler kurulmuştur. Kurulan bu gerici derneklerin amacı, öğrencilerin akademik - demokratik mücadelesini engellemek ve ilerici - yurtsever gençliği örgütsüz bırakmaktır. Öğrenci kitlesini temsil etmeyen ve demokratik çalışma biçimini benimsemeyen bu derneklere karşı mücadele etmek, ilerici - yurtsever gençliğin örgütlenmesi için çalışmak günün ana görevidir. 

Demokratik üniversite mücadelemizde şu istekler gerçekleştirilmelidir : 


— Gerici dernekler yasası kaldırılmalıdır, 
— Öğrencilerin yönetime 


katılabilmeleri için yasal olanaklar sağlanmalıdır. 

— 1472 sayılı resmi yüksek okullar kanunu değiştirilmelidir, 

— Üniversite ve yüksek okullarda her türlü fikrin özgürce tartışılacağı bir ortam yaratılmalı, 

— Öğrencilerin kitap, teksir, yemekhane, kredi, yurt, sağlık sorunlarına çözüm getirilmelidir, 

— Apartman katlarında öğretim yapan yüksek okullar, üniversite 'çatısı altında birleştirilmelidir, 

— Üniversite ve yüksek okullardaki polis karakolları kaldırılmalıdır, 

Akademik - Demokratik mücadelemizi güçlendirmek için İlerici İktisatçılar Kültür Derneğinde BİRLEŞELİM... 

KAHROLSUN FAŞİZM VE EMPERYALİZM! 

YAŞASIN HALKIMIZIN BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELE-SI! 

İLERİCİ İKTİSATÇILAR 

KÜLTÜR DERNEĞİ Adına 

BEKİR BUDUMLU 


ANKARA 


MC iktidarı, ADMM.Y.O. 
na yönelttiği kanlı saldırılarına bir yenisini daha eklemiş, ne var ki bu kez de tüm ilerici öğrenci kitlesini tek bir yumruk gibi karşılarında bulmuşlardır. Saldırganların 6.1. 
1976 Salı sabahı erken saatlerde her nasılsa(!) içeri girerek okulu işgal etmek istemeleri üzerine polis, derslere girmek için kapıyı zorlayan i- 


lerici öğrencilere saldırmış ve | 


polisin bu saldırısı sonunda, iki öğrenci tabanca kurşunuy- 


la, bir çok kız ve erkek öğrenci de çeşitli (o yerlerinden yaralanmıştır. 

Tüm öğrenciler bir kez daha görmüşlerdir ki MC iktidarının polisi, faşist saldırganlarla ortak hareket etmektedir. Ancak devrimci öğrencilerin birliğini parçalamaya yönelik bu saldırılar amacına varmayacak, demokratik üniversite mücadelesini durduramıyacaktır. 


İTÜ'LÜ ARKADAŞ 


Ülkemiz uzun zamandan beri faşizmin saldırı ve cinayetlerine sahne olmaktadır. Bur-İuvazinin beslemesi faşist komandolar her gün yurdun dört yanında yurtsever işçilere, emekçilere, öğrenci ve aydınlara silahlı pusular kurmakta, adeta ilerici insan avına çıkmaktadırlar. 

Faşist saldırganların hedeflerinden biri de hepinizin bildiği gibi İTÜ olmuştur. Ülke ve halkımızın çıkarları doğrulfusunda, devrimci bir çizgiyi gelenek haline getiren İTÜ'lü devrimci öğrencilerin, faşist çetelerin saldırı hedeflerinden biri olması elbette ki doğaldır. 

Yine İTÜ öğrencileri, yüksek öğrenim gençliğinin ortak haklı davası olan «özerk ve demokratik üniversite mücadelesinde ve kendi özel sorunu olan» gerici yönetmelikler ve 22. maddenin kaldırılması çabalarında parlak sınavlar vermiştir ve verecektir de. 

Burada altını çizerek önemli bir konu üzerinde durmak istiyoruz. Bugün genel olarak tüm yüksek öğrenim gençliğinin, özel olarak da İTÜ gençliğinin örgütlenme sorunu, çözümlenmesi gereken acil bir görev haline gelmiştir. 

İTÜ öğrencilerinin tek bir demokratik kitle örgütünde birleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli fakültelerden arkadaşların katılmalarıyla bugüne kadar defalarca görüşmeler yapıldı. Fakat bazı arkadaşlar uluslararası sosyalist sisteme küfür ederek bu ana sorunumuz içinde kavram kargaşası yaratıp ortak örgütlenme olanağını objektif olarak ortadan kaldırdılar. 

Burada kabaca «örgütlenme sorunu», demokratik kitle örgütü ve çalışma tarzı konusundaki görüşlerimize değinmekte yarar görüyoruz : 

Bugün bir çok öğrenci örgütü kendilerini birer kitle örgütü olmalarını iddia etmelerine rağmen, prafikte dar bir grubun kadro örgütü olmaktan ileri gidememektedir. Çünkü, bunların tümü gençliğin çözüm bekleyen yığınla akademik - demokratik sorunlarına eğilmektense, eski hataları tekrarlamaktan O kurtulamayarak, adeta bir siyasi parti tavrını benimsemektedirler. Bir 


DUYURU 
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İGİNDEN HABERLER 


gençlik örgütünün herşeyden önce, gençliğin demokratik bir yığın örgütü olması gerektiğini bir an bile gözden uzak tutmaması gerekir. Böyle bir gençlik örgütünün temel görevi, geniş öğrenci kitlesinin akademik, demokratik, ekonomik ve toplumsal sorunlarının çözümünden hareketle, bu geniş yığınları burjuva ideolojisinin sınırları dışına çekmek ve anti - emperyalist anti - faşist platformda emekçi halk yığınlarıyla bütünleştirmektir. 

Gençliğin kitle örgütü, gençliğin taleplerini (| somutlaştırmak, somutlaşan o önerileri gençliğe maletmek ve bu süreç içinde gençlik kesiminin bilinçlenmesi ve doğru bir dünya görüşünü benimsemesi için çalışmalar yapmak zorundadır. 

Bu uğraşı doğru değerlendiren tüm demokratları, devrimcileri ortak çalışmaya davet ediyoruz. 

KAHROLSUN 
LİZM VE FAŞİZM! 

YAŞASIN DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE KAVGAMIZ! 

TEKNİK BİLİMLER ARAŞTIRMA DERNEĞİ 
(TEK - BAD) 


İLERİCİ 
MÜHENDİS - MİMARLAR DERNEĞİ KURULDU 


EMPERYA- 


12 Mart faşist döneminde a- 


“gır bir darbe yiyen Türkiye'de- 


ki devrimci hareket, gün geçtikçe toparlanmakta, o dönem- de kapatılan gençlik örgütleri yerine, yeniden, doğru bir örgütlenme şekliyle daha güçlü 


bir şekilde kuruluyor. Aralık. 


ayı sonunda kurulan İlerici Mühendis - Mimarlar Derneği böylesi bir örgütlenmenin ürünüdür. 

Kadıköy'deki mühendislik ve mimarlık öğrenimi yapan ilerici - yurtsever (öğrenciler tarafından kurulan İ.M.D. Başkanı ALİ İHSAN BAŞOĞLU imzası ile yayınladıkları kuruluş bildirisinde, genel olarak dünyadaki ve Türkiye'deki, ö- özel olarak da kendi okullarındaki durumu belirterek şöyle yazmaktadırlar: «Sosyalist sistemin, kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketlerinin ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin yükseldiği günümüzde, emperyalizm ve ona bağlı iktidarlar büyük ölçüde gerilemektedirler.» 

«Bütün sorunlarımızı yaratan emperyalizme bağımlı burjuva düzenidir. Bizi halkımızın sorunlarından uzak birer robot yetiştirmek istiyorlar.» 

«Öğrenci gençliğin akademik - demokratik talepleri uğruna verdikleri mücadele, işçi sınıfımızın ve tüm halkımızın; emperyalizme göbeğinden bağımlı, gerici - faşist karması M.C. iktidarına karşı mücadelesinden ve ilerici, halktan ya- 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sosyalist 


MUSTAFA SUPHİ öncüler 


MUSTAFA SUPHİ 


İnsanlık tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Burjuvazi ile proletarya arasında yıllardır süregelen ve bugün daha da sertleşen sınıf mücadelesi, kendi öz tarihimizin içinde bulunduğumuz evresini oluşturuyor. Bu tarih, bir yandan halkımızın devrimci gelenekleriyle ve diğer yandan da burjuvazinin halkımıza ve onun en yiğit oğulları olan sosyalistlere karşı 


VE ETHEM NEJAT 


uyguladığı baskı ve terörle örülmüştür. 


Bu tarihin en kanlı sayfası, bundan 55 önce yazıldı. 28/29 Ocak 1921'd&” sosyalist hareketin önderlerinden Mustafa Suphi ve Ethem Nejat, 13 arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz'de katledildiler. Burjuvazi, ulusal kurtuluş hareketine katılmak için Ankara Hükümetinin davetlisi olarak yurda gelen bu 15 sosyalisti arkadan hançerletti. 


Mustafa Suphi, 1913'de İttihatçılar tarafından Sinop'a sürgün edilmiş, fakat oradan kaçmayı başararak Rusya'ya geçmiştir. Bu kez de çarlık 


polisi tarafından yakalanarak Ural'a sürgüne gönderilmişti. Orada Rus devrinicileriyle ilişki kuran M. Suphi, özellikle esir Türk askerleri arasında yoğun bir çalışma yapmış, 1917 
Ekim Devrimine aktif olarak katılmıştır. 

Mustafa Suphi ve Ethem Nejat, teori ve eylemleriyle sosyalist hareketin gelişmesine büyük katkılar yapmışlardır. Her soydan ve boydan bozguncular, Mustafa Suphi'lerin halk katmanları üzerinde bıraktığı büyük etkiden yararlanmaya çalışıyorlar, onlara sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ama bu kursaklarında kalacaktır. 


ETHEM NEJAT 


Emekçi halkımız ve gençlik, Mustafa Suphi'lerin, sosyalist öncülerin yürüttüğü mücadeleyi unutmayacaktır. 


İLERİCİ 
KADINLARIN 
DAYANIŞMASI 


İlerici Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. 

«Arkadaş, o Filistinli, Lübnanlı, kadın ve çocukla. 
rın yardımına koş!» 

Bilindiği gibi son bir kaç aydır Lübnan'da, bu ülkenin güvenliğini, ulusal birliğini ve bağımsızlığını tehdit eden şiddetli çatışmalar olmaktadır. Bu çatışmaların esas nedeni, gösterilmek istendiği gibi din farkı değil, emperyalist güçlerin desteğiyle ülkeyi bölmek, ilerici, demokratik ve yurtsever hareketi ezme planlarına hizmet eden sağcı Falanjist Partisidir. 

Ortadoğu (o bölgesindeki bu saldırıların gerçek amacı, Lübnan ulusal bağımsızlık hareketi ile Lübnan'daki Filistin direniş hareketini ve onların İsrail ve Amerikanın bölgede çevirdikleri dolaplara karşı çıkmalarını engellemektedir. 

Yanıbaşımızda dost bir ülkenin başına gelenler biz leri de yakından ilgilendirmektedir. Emperyalizmin ülke içindeki gericilere dayanarak tezgâhladığı kanlı tertipler, her ulusun başında demoklesin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Binlerce Lübnanlı ve Filistinli çocuğu açlığa ve ölüme terketmemek için, uluslararasındaki dayanışmayı arttıralım, bugün onlara yarın bize diyerek, açılan yardım kampanyasına katılalım. 

Kardeşler, o Lübnan'da ülkelerin bütünlüğü, þarış, demokrasi ve toplumsal ilerleme için mücadele edenlere büyük destek olacak ve zarar gören, çocuk, kadın ve erkeklerin çektik-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DOĞU'LU iKi 
YURTTAŞIMIZ 
DAHA 
KATLEDİLDİ 


Geçtiğimiz Aralık ayı başında Midyat'a bağlı Barbaros ve Bacın köylerinde, Abdülkadir Akay ve Ömer Ağırman, kaçakçılık yaptıkları iddiası ile kahpece katledildiler. Oysa Ömer, daha dört aylık bir bebe Abdülkadir ise 18 yaşında bir genç idi. 

Olayla ilgili' olarak bir bildiri yayınlıyan «Midyat Devrimci Kültür Derneği» şöyle demektedir: «Geçmişte Özalp”- te, Dersim'de, Koçgiri'de, dün Viranşehir'de yapılan katliamlar, bu gün de Midyat'ta sürdürülüyor. Yahya Demirellerin, Şelafyanların yoksul halkın verdiği vergilerden kaçırdıkları milyonlar göze batmaz. 
Ama fakir doğulu çocuklarına ekmek götürmek için hayatını ortaya koyduğunda Oo, tankla kurşunla işkence ile durdurulur. 

Yıllardır doğu'ya hastahane, yol, elektrik, okul ve su tesisleri yerine hapishaneler yapıl-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MAO'CU 


BOZGUNCULAR 


İŞÇİLERE 
SALDIRDILAR 


Maocu bozguncular, işçilere, faşist bozkurtların uyguladığı yöntemlerle saldırıyorlar. 
İşte en son örneği : DİSK'e bağlı MADEN - İŞ Sendikası” nın 6. Bölge Temsilciler Konseyi toplantısı bir grup maocu 


bozguncu tarafından basılmak- 


istenmiştir. Sopa, zincir ve 
taşlarla işçilere saldıranlar, 2 
si ağır olmak üzere bir çok işçiyi yaralamışlardır. Fakat işçiler, bu faşist biçimli saldırıyı geri püskürtmüş, maocuları kovalamışlardır. 

Bu olayla ilgili olarak DİSK adına Genel Başkan Kemal Türkler kamuoyuna bir açıklama yapmıştır. Açıklamada şöyle denmektedir : «10 Ocak 
1976 günü saat 10 sıralarında 
Konfederasyonumuza bağlı Türkiye Maden - İş Sendikasının 6. Bölge Temsilciler Kon seyi'nin Beşiktaş'ta yapılan top lantısı saldırıya uğramıştır. 
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iLERiCi ÖĞRENCİ DERNEKLERİNİN 
ORTAK AÇIKLAMASI 


BASINA AÇIKLAMA 

Bütün ülkede tüm ilerici, demokrat, yurtsever, aydın ve emekçi kesim üzerinde faşist zorbalar tarafından, antidemok ratik baskılar ve silahlı saldırılar sürdürülmektedir. Bu baskı ve saldırılar son günlerde Hacettepe (Üniversitesi öğrencileri ve tüm görevlileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 

6.1.1976 salı akşamı Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi Şükrü Bulut ders çıkışında silahlı faşistlerce pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Bu olay polis karakoluna 15 m. uzaklıkta polisin gözü önünde olmuştur. 8.1.1976 sabahı ise herkesin gözü önünde okul bahçesinde bulunan öğrenciler polis tarafından makinalı tüfekle taranmıştır. Bu olay sonunda 
16 öğrenci yaralanmıştır. 4 
öğrencinin durumu ağırdır. 
Bunlardan biri komadadır. Bu olay karşıt grupların çatışması biçiminde değil, kesinlikle polisin derse girmek isteyen öğrencilere saldırısı niteliğindedir. 


Asıl suçlular olan MC iktidarının «güvenlik kuvvetleri» ve «yardımcılarına (!)» 
hiçbir şey yapılmazken, o gün okula gitmek isteyen öğrenciler hakkında gıyabi tutuklama karararlı verilmekte ve arkadaşlarımız teker teker tutuklanmaktadır. 

Bizler Hacettepe öğrencileri olarak, Hacettepe Hastahanesi doktorları, asistanları, öğretim üye, görevlileri ve personelinin aşağıdaki isteklerine katılıyor ve ayrıca tutuklanan arkadaşların hemen bırakılmasını istiyoruz. 

1 — Özerk üniversitenin 
koşulları ve üniversitede can güvenliği sağlanmalıdır. 

2 — Eğitim derhal başlamalıdır. 

3 — Polis üniversiteden kesinlikle çekilmelidir. 

H. Ü. Müh. Fak. Öğr. Der. 
H. Ü. Tıp Fak. Öğr. Der. 

H. Ü. Fen Fak. Öğr. Der. 

H. Ü. Sos. ve İdari Bil. Fak. 
Öğr. Der. 

H. Ü. Kim. Fak. Öğr. Der. 

H. Ü. Ecza. Fak. Öğr. Der. 
H. Ü. Diş. Der. 


YENİDEN DOĞARIZ ÖLÜMLERDE 


Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine karşı yoğunlaşan 


faşist saldırılar sonucu bir 


e 


ŞÜKRÜ BULUT 


yurtsever daha öldürülmüştür. 
Eli kanlı katiller her zaman olduğu gibi yine yakalanmamışlardır. 

Devrimci öğrenciler, Şükrü Bulut'un cenazesini Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne götürerek sabaha kadar başında nöbet tutmuşlardır. Ertesi günü, 


cenaze törenine katılmak için gelen ilerici, yurtsever gençliğin üzerine polisler ve faşist çeteler ortak saldırı düzenlemişlerdir. Açılan ateş sonucu Vsi ağır olmak üzere 16 öğrenci yaralanmıştır. Boynun- dan ağır şekilde yaralanan Nuray Erenler, daha sonra 


İSYAN BAYRAĞIMIZ GİBİ DÖĞÜŞTÜN HERGÜN EN ÖNDE, HERGÜN ÖN SAFTA VURULDUN KAVGADA, DAĞ GİBİ DÜŞTÜN ZELZELEDEN DUYULDU DÖRT BİR TARAFTA 


bitkisel hayata girmiştir. Çeşitli demokratik kuruluşlar yayınladıkları bildirilerle o0- layları protesto etmiş, MC iktidarının çekilmesini istemişlerdir. 

MC iktidarı, işçileri, emekçileri, yurtseverleri ve faşist olmayan herkesi düşman görmekte, faşist terör havası estirmektedir. Üniversiteler polis karargahı haline getirilmiştir. Zorbalıkla, kanla, emekçi halkın demokratik mücadelesi engellenmek istenmektedir. Fakat biz, bir ölür, bin doğarız. 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ'NİN HEDEFİ 


BÜTÜN iLERİCi GENÇLİK iLE BİRLEŞMEK 


Ahmet Muhtar Sökücü İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 


Gençlik bütün Dünya'da toplumsal olayların önemli bir etkeni sayılıyor. Temel özü, kapitalizmden sosyalizme geçiş olan çağımızda, gençlik kitleleri, sınıf savaşlarına, anti- emperyalist demokratik hare. 
ketlere geniş ölçüde katılıyorlar. Burjuvazi tarafından insafsızca sömürülen, gerekli bilimsel-teknik ve kültürel eğitimden yoksun bırakılan ve bir sistem olarak kapitalizmin her türlü «tarihsel gelişme» olanağını kaybettiğini gören işçi, emekçi ve öğrenci gençler, bizzat burjuva egemenliği ve emperyalizme, her türlü baskı ve sömürüye, militarizme karşı mücadele etmekten başka yol görememektedirler. Bu nedenle, gençlik hareketleri işçi sınıfının ulusal özgürlük, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm mücadelesiyle giderek daha çok o birleşmektedir. 

Ülkemizdeki gençlik hareketlerinin somut içeriği de bu gerçeği yansıtıyor. Gençlik hareketlerinin maddi temellerini (objektif nedenlerini), emperyalist bağımlılığın ve geri kapitalizmin her alanda derinleşen buhranı dışında, işçi sınıfıyla, burjuvazi arasında şiddetlenen sınıf (o çatışmaları dışında görmek olanaksızdır. 
Burjuvazi, «Dış merkezler», «anarşi» vs. gibi demagojik açıklamalarla, bu gerçeği gözlerden gizlemek ve aynı zamanda gençlik kitlelerine karşı yöneltilen baskı ve terörü haklı göstermek amacını gütmektedir. 


Gençlik hareketleri Ülkemizde, özellikle 1960'dan sonra güçlü bir anti-emperyalist, demokratik temel kazanmıştır. 
İşçi sınıfının, gelişen ve güçlenen mücadelesiyle, bütün ilerici-demokratik hareketleri olduğu gibi gençlik hareketini de derinden etkilemesi, bu hareketin daha ileri bir düzeye ulaşmasında başlıca etken olmuştur. Gençlik hareketinin, işçi sınıfı hareketinden bağımsız ve «daha devrimci» bir gelişim izlediğini öne süren çarpık tezler karşısında, bu esaslı bir ayrım noktası sayılmalıdır. Gençlik hareketine sınıfsal yaklaşımla, onu «sahte dostlarından» ayıran kalın çizgi, işte bu noktadan geçmektedir: 


İşçi-köylü ve öğrenci gençler, emperyalist (bağımlılığa, işbirlikçi-tekelci burjuvazinin ve büyük toprak beylerinin her türlü baskı ve sömüriisü- ne, militarizme, gerici eğitim düzenine ve kültürel alandaki emperyalist etkilere, © yozlaşmalara karşı yıllardır çetin bir mücadele veriyorlar, ABD emperyalizmine, 6. Filo'ya, NA-TO'ya karşı düzenlenen gösterilerle gençlik kitleleri, anti- emperyalist bilincin yaygınlaş- 


masında önemli bir rol oynadı lar; her türlü sömürü ve ezgiye karşı verilen mücadelede halkımızın yanında yeraldılar. 1968 ve 69 yıllarındaki gençlik eylemleri, ulaştığı yıgınsal boyutla açısından büyük önem Edi Ne varki harekette görülen bu yığınsal tırmanış daha sonraları giderek gerilemeye, düşmeye başladı. 
Gençlik saflarında yuvalanma- ya başlayan goşist (akımlar yarattıkları bölünmelerle, hareketin hem kendi kitlesinden ve hem de işçi sınıfıyla diğer ilerici-demokratik güçlerden soyutlanmasına yolaçtılar. 
12 Mart faşizmi sırasında 
burjuvazinin ağır saldırılarına uğrayan, demokratik kazanımlarından pek çoğunu kaybeden gençlik hareketi son bir kaç yıldır önemli gelişmeler kaydetti. Örgütlenmek, gasbedilen demokratik mevzileri yeniden kazanmak, doğru ilkeler etrafında bütün ilerici gençliğin güç ve eylem birliğini sağlamak için yoğun çabalar harcandı. Bu mücadel>, faşist çetelerin kanlı terörüyle sindirilmek isteniyor. Diğer yandan, küçük burjuva akımların bozguncu çıkışları, anti - faşist mücadelede gençliğin etkin yığınsal eylemlere yönelmelerini zorlaştırıyor. Bu nedenle mücadele her iki yöne karşı birlikte gelişiyor ve birbirini tamamlıyor. Tamamlıyor; zira, somut deneyim, burjuvazinin açıktan saldırıları kadar ters akımların da gençlik hareketinde aynı yıkıcı etkilere yolaçtığını göstermektedir. İşçi sınıfının o birliğini parçalamaya yönelik ters akım ların, gençlik hareketine karşı «özel bir ilgi gösterdikleri» ve burada tutunmaya çalıştıkları gerçeği dikkate alınır- sa, bu akımlarla bizzat şençiik içinde etkin bir mücadele verilmesi zorunluluğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Nitekim bu yolda verilen ısrarlı mücadeleler ters akımların hergün biraz daha gerilemelerine tecrit olmalarına yolaçmıştır. Birbirlerinden kıl farkı ayrılan çeşitli goşist grupçuklar, birbirleri üzerinde «liderlik» iddialarını sürdüredursun gençlik hareketi kendi yolunda ilerlemektedir! Bu yol işçi sınıfının ulusal ve sosyal kurtuluş yoluyla birleşiktir. 
İLERİCİ GENÇLER DER-NEĞİ (İGD), gençlik hareketindeki böylesi somut gelişmeler içinde, ona sıkıca bağlı olarak kuruldu. Bu nedenle İGD, son birkaç yıldır ilerici - devrimci gençliğin doğru ilkeler etrafında örgütlenmesi; her türlü ters akımın etkisizleştirilmesi; gençliğin demokratik kazanımlarını yeniden elde ederek, bunları daha da geliştirmesi uğruna verilen mü cadelelerin ürünüdür. İGD, aynı zamanda uzun bir gecmişe 


dayanan gençlik (hareketinin işçi sınıfına bağlanan devrimci gelenekleri üzerinde yükselmiştir. 

Burjuvazinin azgın saldırılarına karşı geniş gençlik yığınlarının harekete geçirilmesi, maddi - kültürel sorunlarının çözümlenmesi yolunda sonuç alıcı başarılar elde edilmesi, bir bütün halinde emperyalist bağımlılığın ve geri kapitalizmin yarattığı bunalımların halkımızla birlikte aşılması, örgütlü ve disiplinli bir 


mücadeleyi gerektirmektedir. 
İGD, işçi, köylü ve öğrenci gençliğin örgütlü - birleşik 


eylemlerinin yaratılması için hertürlü çabayı sarfedecektir. 
İGD, yakın hedef olarak ilerici gençliğin birliğini gerçekleştirecek somut bir eylem plânı üzerinde hareket edecek; y1- ğınsal-demokratik bir örgüt olarak hertürlü (o «dar-örgüt> anlayışından dikkatle kaçınarak, bütün ilerici gençlik ile kucaklaşmaya çalışacaktır. 


İGD'nin başlıca hedeflerinden biri de bütün ilerici gençlik örgütlerini kapsıyan merkezi-yığınsal nitelikte bir Federasyonun kurulmasıdır. Bütün ilerici gençliğin, işçi - köylü ve öğrenci bütün gençlik kesimlerinin en o gelişkin birliği ancak böylesi bir örgütlenme ile mümkün olabilir, 

Gençlik örgütlerinin bir federasyon çatısı altında birleştirilmesi için bugüne (kadar çeşitli çabalar harcandı. Fakat gençlik hareketinin genel çıkarların ters düşen eğilimlerin sürekli ön plâna geçirilmesi, bütün gençlik örgütlerinin birleşmesini sağlayacak somut örgütlenme biçimi üzerine çözümleyici önerilerin getirilemeyişi gibi nedenlerle, bu çalışmalar istenilen sonuca ulaşamadı. Ama bu çalışmalar en azından merkezi örgütlenme zorunluluğunu yaygın bir görüş haline getirmesi açısından yararlı olmuştur. 


Bu çalışmaların kesilmesi- ne rağmen, gençliğin ortak örgütlenmesi konusunda, bunun hangi somut biçimler altında gerçekleştirilebileceği konusunda bugün daha ileri noktalara varılmıştır. Çeşitli gençlik örgütlerinin bu yoldaki o0- lumlu yaklaşımı, gençlik örgütleri Federasyonu kuruluşu için gerekli olanakları daha da arttırmıştır. İGD, Federasyon konusunda, çeşitli gençlik örgütleri arasında diyalogların derhal başlamasından yanadır. 

İGD, başta işçi sınıfı olmak üzere, bütün ilerici güç ve kuruluşlarla gençlik arasındaki dayanışmaya özel bir önem verecektir. Bu dayanışmanın belirleyici yanı kuşkusuz «işçi- gençlik» dayanışmasıdır. Gençlik hareketinin ancak işçi sınıfının öncülüğü altında sağlam ve kalıcı başarılar elde ede- 


bilir ilkesine herzaman bağlı kalınacaktır. Özellikle, 


DEMOKRATIK LiSE MÜCADELEMİZ, 
ÇAĞDAŞ EĞİTİM iÇiNDİR 


1923 İzmir İktisat Kongresiyle ülkemize giren ve 
yerli işbirlikçilerle anlaşarak-birleşerek ulusal ekonomimizde yoğunlaşmaya başlayan yabancı sermaye, halkımızın ezilmesine, sömürülmesine, geri bıraktırılmasına, kendi sınıfsal çıkarları gereği, bilinçli olarak sebep olmuştur. 

Yoksul-emekçi halk yığınlarına öğrenim kapıları, çeşitli imkansızlıklar yaratılarak kapalı tutulmuştur. 
Binbir güçlükle okuyabilenler ise, o ezilen-sömürülen halkımızın yanında yer aldığı için, emeğin kutsallığına ve yaratıcı gücüne inandıkları ve de bu inançtaki fikirlerini savundukları için, işbirlikçi burjuvazi ve onun piyonu iktidarlar tarafından kamuoyuna «zararlı kişiler» olarak lanse edilmişlerdir. 


Fakat bizim inancımız burjuvaziye ve onun çanak yalayıcılığını yapan iktidarlara değil, halkımızadır, işçi sınıfınadır. Çünkü biz biliyoruz ki burjuvazi kendi çıkarlarını baltalayan herkesi, her örgütü yoketmek veya halkla karşı karşıya getirmek için yapamıyacağı sahtekârlık yoktur. Burjuvazinin vatanı da, milleti de çelik kasalarındaki paralarıdır ve kendi çıkarı için gerektiğinde cömertce harcar. Bunu çok iyi bilen hal- 


kımız saflar halinde anti-emperyalist cephede birleşi- 


yor. 

Biz Ümraniye Lisesi devrimci öğrencileri olarak, «demokratik lise» (mücadelemizin, işçi sınıfının mücadelesinin zaferiyle gerçekleşeceğine inanıyor ve bu uğurda mücadele veriyoruz. 

Amacımız, Koçların, Eczacıların vb. fabrikalarında, işbirlikçi burjuvazinin robotu olmak değil, halkımızın çıkarları uğrunda çalışmaktır. Bunun içinde, işbirlikçi burjuvanin, ilerici öğretmen-öğrenci kıyımı, kafalarımızı emperyalist kültürle doldurma çabası, öğrenimde karşımıza çıkardığı diğer tüm zorluklar bizi, halkımızın bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinden alıkoyamıyacaktır. 

Sermayenin çanak yalayıcılığını yapanların sorunlarımıza köklü çözüm getiremiyeceklerini bildiğimiz halde, yönetim kadrolarındaki demokrat kişilere sorunlarımıza eğilmeleri için çağrıda bulunarak diyoruz ki : 

© Halkımızın şu anda ve gelecekteki mutluluğu için, halk düşmanları çetesinden oluşan MC iktidarı çekilmeye zorlanmalıdır. 

© Ceza yasalarındaki 141-142-146. maddeler derhal kaldırılmalı, tüm siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır. 

© Ortaöğrenim öğrencilerine dernek kurma ve gazete çıkarma hakları tanınmalıdır. 

© Ortaöğrenimde çağın gerisinde kalmış uygulamalara kesin olarak son verilmelidir. 

© Maddi imkânsızlıklar içindeki halk çocuklarına öğrenim görebilme imkânları sağlanmalıdır. 

© Okullarda yemek, laboratuvar, kütüphane, mediko-sosyal gibi öğrencilerin başarısında rol oynayan sorunlar çözümlenmelidir. 

© Okulları faşist yuvasına dönüştürme eğilimlerine göz yumulmamalı, karşı tedbirler alınmalıdır. 

© Yönetmeliklere demokratik bir nitelik verilmelidir. 

İlerici, yurtsever lise öğrencisi arkadaşlar, 

Tüm bunların gerçekleşebilmesi, güçlü ve devrimci disipline dayalı bir örgütlenmenin temelinde yatar. 
İşçi sınıfının mücadelesine, işçi sınıfının bilimine ters düşen sapık akımlar, maocular, troçkistler, anarşistlerin provokasyona açık hareketlerine kapılmadan, demokratik lise mücadelemizde, ileri!.. 


ÜMRANİYE LİSESİ'nden bir öğrenci 


faşist 


Bütün ilerici gençliğin birliği için, işçi-gençlik dayanış- 


terörün işçi sınıfıyla gençlik arasında birlikte yaygınlaştırılması «işçi-gençlik» dayanışmasına güncel bir önem kazandırmıştır. 


ması için, örgütlü ve disiplinli bir mücadele' için, halkımızın bağımsız, demokratik ve özgür geleceği için hep birlikte ileri!. 


par 
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«GENÇLİK, ÖĞRENCİ GENÇLİK VE ÖZEL-LİKLE İŞÇİ GENÇLİK, MÜCADELENİN SONU- 


CUNU TAYİN EDECEKTİR.» 


Geçen sayıda Edebiyat fakültesi matbasındaki grevde bulunan genç işçilerle yaptığımız röportajda işçi gençlerin sorunlarına değindik. Bize gelen mektuplarda bu çalışmamızın yaygınlık kazanması, her sayıda bu yönde bir çalışma yapmamız öneriliyordu. İlerici - Yurtsever Gençlik gazetesi olarak bu olumlu öneriden yola çıkıp bundan böyle bir işçi gençlik sayfası düzenlemeyi uygun bulduk. Ve T. Maden-İş Topkapı 1. Bölge Temsilciliğine bağlı İZSAL işyerindeki grevde bulunan işçileri ziyaret ettik. 

Amacımız işçi-gençlik dayanışmasını Oo sağlamlaştırmak ve genç işçilerin somut taleplerini yansıtmaktır. 

İZSAL'da 710 işçiyi çalıştırıyor patron Ahmet Baysal. 
Yapacağımız röportajı klasik kalıptan çıkarmak için grev çadırında işyeri baş temsilcisi Ahmet arkadaş olmak üzere diğer işçilerle bir masaya oturduk. İlk soruyu Ahmet arkadaşa yönelttik. 

— İZSAL'de çalışan işçilerin yaş ortalaması hakkında bir tahminde bulunabilir misiniz? 

— Çoğunluk 15 . 16 senelik işçiler vardır. 

— Yani genç işçi sayısı çok mu düşük? Daha doğrusu fabrikaya çırak olarak giren genç işçiler yok mu? 

— Var tabi. Bizim işyerin- de «mekanik atelyesi» denilen kısımda genç arkadaşlar var. 

— Peki, Ahmet arkadaş. 
55 gündür grevdesiniz. Ve bel- 
ki de bu grev çok uzun süreli olacak. Grev kararı almanızın, yani toplu sözleşme görüşmelerinde patron ile uzlaşmazlığa düştüğünüz esas nok ta nedir? 

— Patron ile 1. toplu sözleşme masasına oturduğumuz- da isteklerimizi patrona ilettik. Patron ekonomik ve sosyal isteklerimizin bir kısmını kabule yanaşıyor idi. Hatta 
bizim ücret artışı isteğimiz 8 
milyon TL. sını (o buluyordu. 
Fakat uzlaşmazlığın tek ve en önemli nedeni, beni, yani işyeri baş temsilcisinin temsilcilik . sıfatını tanımak istememesidir. 

— Bu konuda işçi arkadaşlar ne diyorlar? 

— Biz patrona aynen şunu söyledik; temsilcimizi sen seçmedin ki sen tanıyasın temsilcimizi biz seçtik. Ve biz- 


LENİN 


ler temsilcimiz Ahmet arkadaşı tanıyoruz dedik ve de grev kararını aldık. 

— Demek ki patronun temsilcinizi (o istememesinin bir nedeni var? 

— Vardır. tabi. Ahmet arkadaş bizim haklarımızı savunuyor da ondan. Niye olacak yoksa. 

— Açıkcası, temsilci arkadaşınız kendisini patrona satmadığı için... 

— Ben patrona bütün fabrikasını bile verse, işçi arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağımı söyledim. 

— Greve gitmeden önce patrona ilettiğiniz (taleplerde genç işçilerin sorunlarını içeren maddeler var mıydı? Eşit işe eşit ücret ilkesi gereğince, aradaki uçurumun kalkması gerekmez mi? 

— Genç arkadaşların da, yaşlı işçilerle aynı hakları almasını istiyorduk. Tabi ki herkes ne kadar çalışıyorsa hakkını almalıdır. Eğer ikisi de ay- 


.nı işi yapıyorsa bu fark ol- 


mamalıdır. 

— Bir de şu var. Günümüz kapitalist ülkelerinde genç işçilerin somut bir takım talepleri var. Eşit işe eşit ücret, çalışma şartlarının o hafifletilmesi, meslek eğitimi, 18 yaşlarındakilere oy hakkı, emekçi çocukların eğitim olanaklarının geliştirilmesi vb. gibi? 

— 18 yaşındaki gençlere oy kullanma hakkı tanınmalıdır. 18 yaşındaki bir genç adam öldürse idam ederler. O zaman yaşı yetiyor da... 

— Tabi... Madem 18 yaşında insan medeni haklarını kullanma yaşına geliyor. En medeni hak olan seçme hakkı niye zorla elinden alınsın? 

— Doğru. 18 yaşındakiler de oy kullanmalı ve istediğini seçmelidir. Bizi idare edecekleri biz seçmeliyiz. Niye patronlar istediklerini o seçtirsinler? 

— Genç işçilerin ağır iş şartları ve düşük ücretle çalıştırılması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

— Bunun ortadan kalkması için çırak olarak işe alınan çocuk işçilerin ustaların yanında çalışması gerekir. Halbu ki bizim iş yerinde çırak olarak işe alınan çocuklara, bir ustanın yapacağı işi yüklüyorlar. Patron bundan çok kârlı çıkıyor. Hem usta işçiye ihtiyaç duymuyor, hem de genç işçiyi dayak, küfür, tehdit ve 


az ücretle fazla 


çalıştırabiliyor. 

— Bunun ortadan kalkması için... 

— Genç işçilerin devrimci sendikalarda örgütlenmesi ve mücadelesini örgütlü bir biçimde yürütmesi lâzımdır. (Gerekiyor) 

— Grev yerinde moral ve dayanışma nasıl? Diğer işçilerle dayanışma nasıl? 

— Grev yerinde moralimiz çok iyi. İnancımız, zafere olan inanımız tam. Bu düzenin mutlaka değişmesi gerektiğine ve değişeceğine işçi sınıfı yararına ilerici bir düzenin kurulacağına inanıyoruz. Bunun bilincine her gün daha fazla varTıyoruz. 

Bütün arkadaşlar tam bir disiplin ile grevi yürütüyorlar. Diğer fabrikalardaki işçi kardeşlerimiz de gerek grev yerine gelerek gerek temsilciler göndererek bizlere maddi manevi her desteği sağlıyorlar. 

— «Her grev bir okuldur» ilkesine göre siz...? 


— «Biz bu okulda önce şunu öğrendik. Örgütlü mücadelenin karşısında hiç bir güç dayanamaz. Ahmet O Baysal'ı da, burjuva düzenini de yeneceğiz. Burada işçi arkadaşlarımıza; grev, toplu sözleşme, iş kanunları hakkında (o bilgiler veriyoruz. Ayrıca sendikamız eğitim osekreterliğinden bir 


eğitmen arkadaşa burada diger konular üzerinde seminerler verdireceğiz. 

— Faşist saldırılara karşı, işçi-gençlik dayanışması ve yığınsal eylemler, ilerici-yurt- 


«İşçi sınıfının birliğinin sağlanmasında tüm  ilericiler ellerinden geleni yapmalıdır.» 

İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde; 1. Leventte 
61 gündür direnişte bulunan 
Erman ekmek fabrikası işçileriyle sorunları, Direnişleri- nin nedenleri ve güncel olay- 


lar konusunda bir: röportaj yaptık. 
Sorularımızı işçi İbrahim 


Yanıkoğlu cevapladı. 

— İbrahim arkadaş direnişinizin nedenleri neler ve kaç gündür direniştesiniz? 

— Direnişimizin asıl nedeni eskiden bağlı bulunduğumuz Tek Gıda-İş sendikasından ayrılıp Ekmek-İş'e üye olmamızdır. Önceleri günde 14 saat 


IZSAL 


GREVI 


22. GÜNÜNDE 


sever güçlerin eylem birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

— Faşist baskılara karşı güçlü bir şekilde mücadele vermek örgütlü ve yığınsal bir şekilde olursa -başarılı olur. Bunda da öncü işçi sınıfına büyük görev düşüyor. 

— İsterseniz bu o soruyu ben biraz daha açayım. 

MC iktidarında somutlaşan tekelci (o işbirlikçi - burjuvazi artık ülkeyi sıkıyönetimsiz idare edemez duruma geliyor. 
Grevler dalga dalga yükseliyor, öğretmenler (o «kıyımları pahalılığı ve işsizliği protesto» için yığınsal gösteriler düzenliyorlar, öğrenciler «demokratik üniversite» diyorlar, teknik elemanlar, memurlar, grevli - toplu sözleşmeli sendikal haklar için mücadele ediyorlar. 
Ve tüm bu ilerici - yurtsever, demokratik kitlelerin istekleri işbirlikçi - burjuvazinin suratında patlıyor. _ Onu bunaltıyor. Bu yüzden burjuvazi faşizme tırmanma çareleri arıyor. Faşizmin maddi temelini yaratmak için sürekli saldırılar düzenliyor. Üniversitelerdeki ilerici - yurtsever öğrenciler üzerine faşist komando çetelerini (o saldırtıyor. 
Siyasi cinayetlerini güpegündüz meydanlarda işliyor. Ve katilleri bulunamıyor! 

Gençliği, işçi sınıfından koparmaya, onu yalnız bırakmaya çalışıyor. Hatta aynı oyunu işçiler arasında da oynamaya kalktı Ne var ki yerini yanlış seçmişti. Ve gerekli cevabı aldı. (Tariş ve Seydişehir olayları örnektir.) 

Kısa bir aradan sonra yi- 


ne esas hareket alanı olan öğrenci gençlik içine döndü. 
Her soydan ve boydan ajan - provakotörleri gençlik içinde cirit atıyor. Yine o üniversite anfilerinde «Halk savaşı» çığlıkları atmağa başladılar. Burjuvazi, Maocu - Troçkist - anarşist bu unsurları besliyor. 
Ve onlara taze kan veriyor. 
Son olaylar bunun somut örneği. 

— Bu açıklamalarda da belirttiğin gibi, işçi sınıfının birliğini bozan bu sapık akımlar, bizim mücadelemize yarar yerine her zaman Zarar vermiştir. Biz burada kışın soğuğunda ekmek mücadelesi verirken, tabi ki onlar sıcak evlerinde, babalarının paralarıyla «Halk savaşı» çığlıkları atacaklar. Biz bunları katiyen tasvip etmiyor ve diyoruz ki; işçi sınıfının bilimine inanmıyanlar, onun uğrunda mücadele veremezler. Onlarınki olsa olsa kendilerini tatmin etmektir. 

Bir sıkıyönetim  ilânının tüm yükünü biz emekçiler çekeceğiz. Grevler yasaklanacak, lokavtlar o hızlanacaktır. Demokratik kuruluşların desteklediği İzmir ve Taksim mitingleri gibi eylemlerle faşizme geçit verilmez. 


Yiğit İZSAL işçileri bunları söylüyorlardı. Aralarından ayrılırken, vermiş oldukları mücadelelerinde İlerici - Yurtsever Gençliğin daima yanların- da olacağını ve örgütlü mücadelelerinin mutlaka zafere ulaşacağına inancımızı belirttik. 


ERMAN EKMEK 
FABRİKASINDA GENÇ İŞÇİLER DİRENİYOR!.. 


çalışırken günde 8 saatlik iş süresi ve sosyal haklar isteyince patron karşı çıktı. Daha sonra esas patron Mustafa Doğancı fabrikayı Raşit Erman'a devretti. O da fabrikadaki bütün makinaları söküp (kaçtı. 


Son günlerde yeni oyunla o da 


fabrikayı İsmail Hakkı Keçeciye devretmek istiyor. Bugün direnişimizin 6l. günündeyiz. 
Direnişimizin ilk günleri 7 arkadaşımız 5 gün açlık grevi yaptılar. Şu anda işyerindeki bütün arkadaşlar hep birlikte 

«Devamı 11. sayfada» 


DÜNYA DEMOKRATİK 


GENÇLİK FEDERASYONU'NUN 
8. KURULTAYI 


— DDGF'NUN TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI — 


.D.G.F. nunun 1970 deki 8. kurultayı Macaristan Halk Cumhuriyeti- nin başkenti olan Budapeşte'- de 26 ekimden 4 kasıma kadar sürmüş, Kurultaya 900 
den fazla delege ile tüm kıtalardan konuklar katıldılar. Kurultay bu örgütün politik platformunu oluşturan ve 1971 - 
1973 için somut bir eylem 
programını ayrıntılı olarak hazırlamış olan federasyon ilkelerinin bir raporunu kabul etti. Bunun ana içeriği, «gençlik emperyalizmi suçluyor» şeklindeki dünya kampanyası olacaktır. 

D.D.G.F. nun 8. Kurultayın- da Sovyet delegasyonuna başkanlık eden Leninci Gençlik Komünist Birliği Merkez Komitesinin birinci sekreteri, Yev geny Tyazhelnikov ile yapılmış olan görüşmeyi o sunuyoruz. 
M D.D.G.F.'nun sekizinci Kurultayındaki konuşmanızda yedinci kurultaydan sonra geçen dönem sırasında federasyonun eylemlerinin yüksek bir değerlendirmesini yaptınız. Demokratik gençlik temsilcilerinin şimdiki forumunun neticelerini ve D.D.G.F. program raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


D.D.G.F. (çeşitli) düzeylerine ait olan hemen hemen dünyada yüzden fazla ülkeden yaklaşık 200 örgütün üye olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gençliği en çok temsil edebilen bir örgüttür. Belirli politik - İdeolojik görüş ayrılıklarına rağmen Marksist . Leninist gençlik örgütleri, kendi ulusal bağımsızlıkları için savaşan çeşitli ülkelerin anti-emperyalist gençlik güçleri ve dünyamızın genç neslini, diger demokratik örgütleri D. 
D.G.F. çerçevesi içerisinde birleşmektedirler. Devrimci ve demokratik gençlik hareketinin keskin eylemsel bir döneminde toplanmış olan D.D.G.F nun sekizinci kurultayı, daha fazla gelişmesi için çok önemli bir anlam taşımaktadır. 

Bu değerlendirme, kurultay tarafından yapılan çalışma- 


'liğinin tüm 


ların sonuçlarına dayanmaktadır. 
D.D.G.F.'nun mutlak bir çoğunluğunda olan delegeler yüksek bir düzeyde eylemsellik ve çağdaş uluslararası gençlik hareketinde özelliklerinin derin bir analizini yaparken politik olarak düşünmede büyük bir olgunluk gösterdiler. Emperyalizme karşı, barış, demokrasi, ulusal þagımsızlık ve sosyal ilerleme için savaşan tüm gençlik güçlerinin birleşmesini, o güçlen- 


mesini amaçlayan somut ted- 


birleri belirlediler. 

Kurul tarafından benimsenen ilkelerin raporu DD.G.F” nun tarihinde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu belge çağdaş dönemdeki o gençliğin anti-emperyalist mücadelesinin derin bir sosyo-politik analizini içermektedir ve varlığını : sürdüren yeni koşullardaki uluslararası demokratik gençlik hareketinin belirgin, temel ilkelerini, hedeflerini ve görevlerini belirtmektedir. 

Değişik ülkelerde varlığını sürdüren somut koşulların anlaşılması ve somut araştırması temellerine göre incelikli olarak hazırlanmış olan D.D. 
G.F.'nun proğram raporu Dünya ilerici gençliğinin mücadelesinde güvenilir bir gösterge olarak hizmet edecektir. Bu belge Dünyadaki genç nesle anti-emperyalist eylemin yapıcı bir platformunu vermektedir. 


E 8. kurultayda Sovyet delegasyonunun eylemlerinin sonuçları nelerdir? Lütfen, bu kurul tarafından benimsenen ana önerileri tek tek inceler ve sayar mısınız? 


ovyet delegasyonu kurulun gündemini tartışmakta ve kararlarını yerine getirmekte en önemli aktif çabayı göstermiştir. 8. Kurultay, Dünya gençliğinin anti- emperyalist mücadelesinin gelişmesi için D.D.GF.'nu tarafından atılacak ileriki adımların ana hatlarını gösteren bir ilkeler raporunu benimse- di. Bu program (dünya genç- anti-emperyalist ünitelerinin eylem birliği için) emperyalizm güçlerine ve gericiliğe karşı mücadeledeki yaygın sloganlarla, kitlesel gençlik kampanyalarının yönetilmesinde, koordine edilmesinde ve örgütlenmesinde yapılması gereken somut eylemleri tanımlar. Kurul uluslarara sı gençlik hareketinde modern çağın en hayati sorunlarındaki 


çözümleri onaylamıştır. Amerikan istilacılarına karşı, Çin Hindi halklarının mücadelesi ile dayanışmada, Arap ülkelerinin halkları ve Filistin halkı ile dayanışma, Avrupa güvenliği ve işbirliği sorunların- da, sömürgecilik ve yeni sömürgeciliğe karşı mücadelede, gençliğin haklarında ve diğer işlerde.. 


Kurul «Gençlik emperyalizmi suçluyor» şeklindeki bir dünya kampanyasını sürdürmek için Tüm Birleşik Leninist Gençlik Komünist Birliğinin 
16. Kongresinin başlatılmasını destekledi. 

Kurulun çalışma sürecinde Sovyet delegasyonu tartışmalara yaratıcı bir yön vermek, her tarafta genişlemeyi ve demokratik gençlik hareketinin gelişmesini, onun anti - emperyalist (o özelliğinin yoğunlaştırılmasını amaçlayan kararlara ulaşmak için çok şeyler yaptı. Sovyet delegasyonu, belli sorunların çözümü- ne ulaşmak için gençlik mücadelesini emperyalizme karşı mücadelenin tüm görevleri ile birleştirmenin o önemini, gençliğin anti - emperyalist mücadelesinde daha etkin ve yatkın metodların incelikli o0- larak hazırlanması gereğini devamlı olarak vurgulamıştır. 


m 8. Kurultay «Gençlik emperyalizmi suçluyor» şeklinde bir dünya kampanyası kurmak için bir karar aldı. Bu eylemin eğilimleri neler olacaktır? Sovyet gençliği buna nasıl katılacaktır? 


u dünya kampanyasının 

esas amacı emperyalizmin gerici yüzünün daha fazla ortaya çıkarılması, demokratik gençliğin tüm ünitelerinin birliğinin güçlendiril. 
mesi ve anti-emperyalist mücadelenin yeniden yükselmesidir. Anti-emperyalist mücadelenin hayati sorunları için düzenlenmiş seminerler, bölgesel ve dünya toplantıları ve konferanslar, gösteriler ve protesto marşları, somut olayların birikimi, emperyalist devletlerin suçlu eylemlerini açığa çlkaran belgelerin yayınlanması, dünya halkına emperyalizmin çirkin suçlarını daha açık olarak göstermeyi, barış ve sosyal ilerleme için yeni mücadele araçları ve yolları uygulamayı mümkün kılacaktır. 

Biz, gençliğin demokratik hareketi güçlendirmede esas bir rol, özellikle emperyalizme karşı Avrupa gençliğinin top- 


lantısı gibi geniş ölçüde uluslararası olaylarla Avrupa güvenliği ve işbirliği, (o çalışan gençliğin dünya konferansı için esas bir rol.oynayabileceklerinden eminiz. Festival hareketleri canlılığını sürdürmekte ve gelişmektedir. Şimdiden uluslararası demokratik gençlik hareketini geliştirmekte olumlu, büyük bir rol oynamışlardır. 

Sovyet gençliği (o «Gençlik emperyalizmi suçluyor» şeklindeki dünya kampanyası çerçevesi kapsamındaki tüm anti-emperyalist eylemlere en aktif şekilde katılacaktır. 


M Görüşünüze göre, dünyamızdaki yaygın demokratik gençlik mücadelesinde sosyalist ülkelerin gençlik derneklerinin rolü ve yeri nedir? 


emokratik gençliğin ortak mücadelesinde sosyalist ülkelerin gençlik derneklerinin yeri, dünya devrimci sürecinde sosyalizm koruyuculuğudur. Bu çalışan slnıfın en büyük kazancını, emperyalizme karşı barış, demokrasi ve sosyal ilerleme için aktif bir mücadeleyi sürdüren tüm güçler, doğal olarak en büyük anti-emperyalist güçler ve dünya sosyalist sistemi etrafında toplanmakta ve güçlenmektedirler. Sosyalist ülkelerin gençlik dernekleri, sadece aktif olarak sosyalist inşada bulunmazlar, aynı zamanda ülkelerinin genç neslini Marksizm-Leninizm ve uluslararası proleter bir ruhta yetiştirmekte büyük bir çaba sürdürürler, kendi uluslararası inançlarını eylemde kanıtlarlar. Bu örneğin, Vietnam halkının kahramanca mücadelesine, Arap ülkelerinin gençliğine ve halklarına verilen yardımcılıkta, faşist rejimlere, ırk ayrımı ve Güney Afrikadaki ırk ayrımı politikasına karşı, sömürgeciliğin ve yeni sömürgeciliğin tüm biçimleri- ne karşı savaşan güçlere yapılan desteklerde açıkça görülmüştür. 

Çok değişik farklılık gösteren örgütlere mensup bir çok delege kuruldaki konuşmaların da Sovyet gençliğinin ve diğer kardeş sosyalist ülkelerin gençliğinin eylemleri hakkında çok yüksek bir değerlendirme yaptılar. Sovyet gençliği uluslararası proleter ilkelerine sadıktır ve emperyalizme karşı savaşan tüm genç savaşçılarla birlikte daima ilerleyecektir. 

M 8. Kuruldaki bir çok 


YEVGENY TYAZHELNİKOV 


belge -ki sizde bunların arasında idiniz, demokratik gençlik cephe birliğinin kuvvetlendirilmesi gereğinden bahsettiler. Bu amaçlar yansımalarını kurul tarafından benimsenen ana belgelerde buldular. 
Bu sorunda gösterilen büyük çıkarı nasıl izah edebilirsiniz? 
üm demokratik gençliğin anti-emperyalist eylem birliği görüşünün 8. 
Kurulun çalışmasına hakim olduğu çok doğrudur. Görüşüme göre bu birçok sebeplerle birleştirilmiştir. Son yıllarda, uluslararası komünist ve işçi partileri konferansının da vurguladığı gibi gençliğin sosyo- politik eylemselliği büyük bir ölçüde artmıştır. Genç insanların yeni tabaka ve grupları, anti-emperyalist savaşçıların saflarında (o birleşmektedirler. 
Onların devrimci potansiyelleri en fazla gücüyle gençliğin mücadelesinin örgütlenmiş pro letarya hareketiyle birleşmesi ve sosyalist ülkelerin gençliğinin yakın birliği, gelişmiş kapitalist ülkelerin demokratik gençliği ile ve ulusal kurtuluş hareketi saflarında savaşan genç insanlarla birleşme koşulunda izah edilebilir. Bunun yanında emperyalistlerin, tüm ilerici güçlerin birleşmesinin doğasında kendileri için nasıl bir amansız tehlikenin yattığını çok iyi anladıkları akla getirilmelidir ve onlar aktif olarak gençlik üzerinde kötü bir tesir uygulamak ve her mümkün yolla onun güçlenmesini sınırlandırmak için hiç bir çabayı esirgememektedirler. Bu gaye için sağ kanat revizyonistlerin ve çeşitli «Sol» kanat gruplarından faydalanırlar ki bunların yardımıyla emperyalizm, komünist ve demokratik gençliği için= den yok edeceğini ümit etmektedir. Aynı zamanda devrimci savaşçıların genç nesli tüm anti-emperyalist güçlerin birliğini kuvvetlendirmenin büyük öneminde, daha fazla ve daha derinden bilinçli olmaktadırlar. 8. D.D.G.F. Kurulunun çalışması emperyalizme karşı birleşik mücadele için, işbirliği ve birleşmede gençliğin arzusunun ne kadar büyük olduğunu göstermiştir. DD.GF” nun 8. Kurulunun sınırsız önemi geniş bir ölçüde, bu güçlenme arzusunun Oo arkadaşça ve meyva verici tartışmalar sürecinde yapılmış olan gençliğin birleşik anti-emperyalist eylemlerinin somut bir proğramında pratik şeklini bulması olgusu ile belirlenmiştir. 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK © SAYFA : 7 


DEMOKRATİK ÖĞRENCİ HAREKETİNİN İLK SAFHALARINDA 


luslararası Öğrenci Birliğinin 10. kongresi Çekoslovakya'da - Bratislava şehrinde yapıldı. Bu dünya demokratik öğrenci yaşamında büyük ve önemli bir olaydı. 

U. Ö. B. nin 10. kongresinin gündemi sosyal ilerleme ve barış için, yeni sömürgecilik, sömürgecilik ve emperyalizme karşı mücadelede dün yadaki öğrenci saflarının birliğinin ve dayanışmasının daha güçlendirilmesi sorunlarını, Amerikan emperyalizmi- nin istilasına karşı Kamboçya ve Laos halklarının, Vietnam öğrenci gençlik ve kahraman halkının mücadelesi ile dayanışma hareketinin daha fazla geliştirilmesi sorunlarını, İsrailin emperyalist istilasına karşı, Arap halklarına verilen desteği, ırkçılığa ve Güney Afrikadaki ırk ayrımına, faşizmin ve militarizmin yeniden doğuşuna karşı, öğrenci hakları, eğitimin demokratikleştirilmesi ve üniversite reformu için verilen mücadeledeki sorunları içermektedir. Özet olarak tüm bu sorunlar demokratik öğrenci hareketinin kapsamını ve anlamını oluştur- 


` maktadır. Bu nedenledir ki 


U.Ö.B.'nin 10. kongresi geniş öğrenci kitleleri arasında büyük önem kazanmıştır. U.Ö. 
B.'ne üye olmayan bir çok örgütler kongrenin çalışmasında görev almak için arzularını bildirmişlerdir. 

Sovyet öğrenci delegasyonu da kongrenin çalışmalarında aktif bir rol oynamaktadır. 

U.Ö.B. tüm tarihi boyunca Sovyet öğrencileri daima onun en aktif ve militan bir ünitesi olarak kalmıştır ve de olmuştur. Bu sadece bir rastlantı değildir. Çünkü Sovyet öğrencilerinin tüm uluslararası eylemleri uluslararası proleter dayanışması o prensibine dayanmaktadır. Bu Sovyet öğrencilerinin dünyadaki çeşitli ülkelerin ilerici öğrenci örgütleri ile geniş ölçüde işbirliği ve dostluk kurma arzusunda kendini gösterir. 

U.Ö.B. tüm Sovyet öğrencileri arasında da aynı şekilde geniş bir destek bulan, U.Ö.B.'nin o üyeleri ve örgütleri tarafından desteklenen bir çok kitlesel dayanışma kampanyaları açmıştır. 

Sovyet (o öğrenöileri, Vietnam halkının zaferi, özgürlük, bağımsızlık ve barış için U.Ö. 
B. ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonunun eylemleri ile açılan dünya kampanyalarında ve özellikle merkezi bir olay olan 1969 Ağustos ayında Helsinki'de düzenlenen Dünya Öğrenci ve Gençlik Festivali'nde en aktif rolü aldılar. 

S.S.C.B. Öğrencileri anavatanlarının bağımsızlığı ve özgürlüğü için Amerikan istilasına karşı kendi mücadelelerinde Kahraman Vietnam halkını kardeşçe desteklemektedirler. Bu dayanışma somut bir özellik taşımaktadır. Toplantıların ve mitinglerin düzenlenmesi (gösteri, yürüyüş), öde- 


rika'daki ırk ayrımına 


neğinin Vietnam fonuna katıldığı cumartesi ve pazar günlerindeki çalışmalar, Sovyetler Birliğinde Vietnamlı öğrencilerin okuması için bursların sağlanması, maddi yardımın tashihi Sovyet öğrencilerinin dayanışmasının bazılarıdır. 
1970 baharında bir eğitim gemisi Vietnam gençliğine bir hediye olarak gönderildi: Gemi orta, teknik ve daha yüksek okullar için bilimsel ve eğitim araçları ile yüklenmişti. Öğrenciler bu hediyelerin bir kısmının kendi emekleri sayesinde gönderildiğini çok iyi bilmektedirler, Bu, eylem olarak dijanji gerçekleşmesidir. 

Uluslararası Öğrenci Birligi, Arap halklarının mücadelesi ile uluslararası dayanışma hareketinin ön saflarında yürümektedir. 1967 de _ S.S.C. 
B. Öğrenci Birliği de dahil olmak üzere bir kaç üye örgütün önderliğinde Kahire'de U. 
Ö.B. Yürütme Komitesinin özel bir toplantısı yapıldı. Bu toplantı İsrail istilasının kurbanlarına yardım sağlamak için bir proğram hazırladı ve savaşan Arap halkları ile bir dayanışma kampanyası açtı. 


onuç olarak Sovyet öğrencileri, İsrail istilasının devam ettiği zamanlarda Arap Öğrenci Birliğini destekledi. Arap halkları ile dayanışma miting dalgaları S.S.C.B. ne yayıldı. Sadece Volgagrad bölgesinde 500.000 genç kız ve erkek bu mitinglere katıldılar. Ukrayna- da ise bir milyondan fazla genç katıldı. Tüm uluslararası öğrenci olaylarında Sovyet temsilcileri İsrail istilasına karşı Arap halklarmın mücadelesini destekleyen tarafı tuttular. 

Leninist Gençlik Komünist Birliğinin 16. kongresi Sovyet gençliği ve öğrencileri adına ulusal hakları için Arap halklarının mücadelesinde sıcak desteklerini ifade eden, Arap devletlerine karşı İsrail istilasını suçlayan Orta Doğu'daki durum hakkında bir özel program yaptı. 

En belirli bir şekilde Sovyet öğrencileri, Portekizli sömürgecilerin emperyalist baskısına, ırkçılığa ve Güney Af- karşı savaşmakta olan Namibia, Zimbabwe, Güney Afrika, Ginea - Bissau, Mozambik ve Angola halklarının mücadelesini desteklemektedirler. 

Sovyet gençliğinin katkısı U.Ö.B. nin çok yönlü geniş olarak planlanmış eylemlerinde de açık ve ciddi olarak ortaya çıkmıştır. U.Ö.B. tarihinde, S. 
S.C.B. de uluslararası öğrenci yaz okullarının düzenlenmesi iyi bir gelenek olmuştur. Bu okullar, ulusal öğrenci örgütlerinin değişmez ilgisini çekmektedir ve her seferinde geniş sayıda üye katılmaktadır. 
1969 da Riga'da düzenlenen 
Uluslararası Öğrenci okulu «Le nin, Bilim, Eğitim ve Sosyal İlerleme»de 60 dan fazla Ülkenin öğrenci örgütleri temsil. 
cileri aktif bir rol aldılar. 

Uluslararası arenada Sovyet öğrencilerinin oynadığı rolün, Lenin'in yüzüncü doğum 


yıl dönümü nedeniyle U.Ö. B. 
sekreterliği tarafından S. S. C. 
B. ne gönderilmiş olan bir telgrafta büyük bir değerlendirilmesi yapılmıştı o Telgraf şöyle, «Büyük Lenin'in yolu- nun direkt varisi olan Sovyet öğrenci ve gençliği, ilerleme, barış ve yeryüzündeki mutluluk sembolü olan, Lenin'in zafer bayrağını şerefle ileri doğru kaldırmaktadırlar.» 

Sovyet öğrencilerinin uluslararası bağları onların örgütleri olan S.S.C.B. Öğrenci Derneği tarafından kurulmuştur ve devam ettirilmektedir. 

S.S.C.B. Öğrenci Derneği Sovyet öğrencilerinin temsilcisidir. Onun üye örgütleri, profesyonel, sosyo-politik, spor, bilimsel ve S.S.C.B. de daha yüksek öğrenim kuruluşlarında ki öğrencileri birleştiren diğer 


öğrenim sistemi hakkında bilgi sahibi oldular. Bu tür toplantılar, tartışmalar, Komünist inşada, akademik eylemler, bilimsel araştırmada, kültürel yaşamda ve sporda Sovyet öğrencilerinin başarıları konusunda alınan bilgiler ve bu konudaki, çalışmalardaki deney lerin aktarılması yabancı öğrencilerin Sovyet öğrencilerinin ne için yaşadıkları ve savaştıklarını, sosyalist sistem koşullarında yetişen genç insanları daha iyi anlamalarını ve zamanımızın çok değişik sorunlarında onların davranışlarını anlamalarını sağlar. 

Buna karşılık olarak son zamanlarda Sovyet delegeleri Suriye, Ürdün, Tunus, Afganistan - Zambia, Uganda'ya gittiler ve bu ülkelerin ulusal öğrenci örgütlerinin kongre ça- 


ULUSLARARASI 


ÖĞRENCİLER 


BİRLİĞİ'NİN 


25. YILDÖNÜMÜ 


örgütlerdir. Dernekteki öğrenci örgütleri eylemlerini birbirlerine bildirirler. Maddi yardım yaparlar. S.S.C.B. de Öğrenci Derneğinin lider organı iki senede bir yürütme organı olan S.S.C.B. Öğrenci Derneği prezidyumu tarafından düzenlenen Sovyetler Birliği öğrenci örgütlerinin temsilcilerinin konferansıdır. Statüsüne bağlı olarak S.S.C.B. Öğrenci Derneğinin eylemlerinde temel hükümlerden biri, Sovyet öğrencilerinin uluslararası gelişmesini kuvvetlendirmek, diğer ülkelerin o öğrencileri ile Sovyet öğrencilerinin işbirliği ve dostluğunu pekiştirme, çeşitli uluslararası, bölgesel ve ulusal örgütlerle bağlarını geliştirmektir. 

S.S.C.B. Öğrenci Derneği devamlı olarak 150 den fazla yabancı öğrenci birliği ile işbirliği ve dostluk ilişkilerini sürdürmektedir. Birbirleri ile bilgi, turist gurubu ve delegasyon değiş tokuşu yaparlar. Onlara çeşitli ulusal ve uluslararası öğrenci toplantılarında pratik yardımlar yapar. 

er geçen sene Sovyet 

öğrencilerinin yabancı 

yoldaşları ile bağları genişlemekte ve güçlenmektedir. 
S.S.C.B. Öğrenci Derneğinin yabancı öğrenci örgütleri ile en yaygın işbirliği biçimlerinden biri, resmi, turist ve spor guruplarının, amatör sanat, kampanya ve guruplarının alışverişidir. Son zamanlarda Sovyetler Birliğini Kostarika, Bolivya, Panama, Finlandiya, Yugoslavya, Fransa, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka, - Avusturya, F.A.C., Malazya'dan öğrenci örgütlerinin delegeleri ziyaret ettiler. Sovyet yüksek okullarına giden konuklar orada öğrenciler ve öğretmenlerle konuştular ve Sovyet yüksek 


lışmalarında, seminerlerde ve tartışmalarda hazır bulundular. 

Öğrenimde, çalışmada ve mücadelede karşılıklı, destek ve dayanışma Sovyet öğrencilerinin yasasıdır. Sovyet öğrencileri zelzele felaketine uğramış olan Peru halkına yardım eli uzatanların arasinda ilki olmuştur. Özel bir Sovyet tıp öğrenci grubu operatörler, operatör yardımcıları, çocuk doktoru ve sağlık memurları, bu ülkeye gönderilmiştir. Erkek çocukların çoğu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri iken yaz inşaat grupları okuluna gönderilmektedirler. İnşaatçı olarak aldıkları profesyonel vasıf zamanla çok faydalı bir şekle dönüşmüştür. Yeni bağımsızlığını kazanmış ulusal devletlerin ekonomilerinin gelişmesi için eğitilmiş vasıflı uzmanların büyük önemini anlayan S. 
S.C.B. Öğrenci Derneği her yıl Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden genç yabancılara Sovyet yüksek okullarında öğrenim yapmak için burslar vermektedir. Son zamanlarda 


hemen hemen Nijerya, Gine, Angola, Mozambik, Panama, Meksika, Hindistan, Seylan, 


Tunus, Suriye ve diğer ülkelerden 600 kadar öğrenci Sovyetler Birliği yüksek okullarında mühendislik, doktorluk, inşaatçılık ve ekonomist mesleklerinde oS.S.CB. Öğrenci Derneğinden burs alarak eğitim görmektedirler. 
ugünlerde Sovyet öğren-B cilerinin yabancı çağdaşları ile olan işbirliğinin aktif bir biçimi, S.S.C.B. de uluslararası işçi gruplarının o0- luşmasıdır. Geçen yıl bu uluslararası Öğrenci grupları Sovyetler Birliğinde 28 bölge, arazi ve cumhuriyetin 120 ekonomik kesiminde çalıştılar. Sos 


yalist Ülkelerin öğrencileri Uluslararası öğrenci gruplarının çalışmalarında daima aktif bir yer almaktadırlar. Bu iş sömest rileri sırasında dikkatlice sürdürülen bir geleneği ortaya çıkaran güzel bir görüş yarattı. 
Çalışma zamanının bir kısmı, emperyalist istilaya karşı kendi özgürlük ve bağımsızlıkları için savaşan Arap ülkelerinin halklarına ve kahraman Vietnam halkına yardım fonu için para kazanmak amacı ile ayrılmıştır. 

İşte buna bir örnek, 1 Ağustos 1970 de inşa gruplarının tüm birlik üyeleri, 300.000 
den fazla öğrenci, bütün bir gün boyunca çalıştılar ve kazançlarını dayanışma fonuna verdiler. Bu para emperyalizme karşı, ulusal bağımsızlıkları, demokrasi ve sosyalizm için savaşan öğrenci ve gençliğe gönderildi. Bu inşa gruplarının tüm birliğinde Sovyet öğrencileri ile birlikte 59 ül keden gelen yabancı öğrenciler ile birlikte çalıştılar. 

Her yıl yüzlerce Sovyet öğrencisi sosyalist ülkelerdeki uluslararası inşa bölgelerinde çalışmaya gitmektedirler. Bunların çoğu genç-yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerde özgecil olarak çalışırlar. 

Budapeşte'de 1970 Kasım ayında düzenlenen 8. D.D.G.F. 
Kurulunda «gençlik emperyalizmi suçluyor» şeklinde O bir dünya kampanyasının açılmasını benimsiyen bir kararın benimsendiği herkesçe bilinmektedir. 


Önümüzdeki 10. UÖB Kongresi, uluslararası demokratik öğrencilerle birleşen gençliğin «gençlik emperyalizmi suçluyor» dünya kampan- 


yasını sürdürürlerken karşılaştıkları sorunları içermelidir. 


Uluslararası demokratik öğrenci hareketi, Uluslararası öğrenci birliğinin 25. ci yıldönümünde toplanmak için ilerlemeler yapmaktadır ve emperyalizme karşı, sosyal ilerleme ve barış için halkların tarihi savaşında kesin hedeflere ulaşmak amacıyla öğrencilerin anti-emperyalist bir birleşik cephesini oluşturmak için her zamandan daha aktif olarak savaşmak kararını göstermektedir. 


Uluslararası proletarya prensiplerine sadık olan Sovyet öğrencilerinin daima demokratik öğrenci hareketinin ön saflarında olacakları ve oldukları tüm bir güvenle belirtilebilir. Emperyalizme karşı dünya halklarının tarihi mücadelesine yeni bir katkıda bulunmak amacı ile U. Ö. B. 
platformunda en geniş öğrenci kitlelerinin birliğini, Uluslararası öğrenci birliğinin güçlendirilmesini pekiştirmek için güçlerinin yettiğince her şeyi yapacaklardır. 


iü as 


SOSYALİSTLER NEDEN 


BARIŞTAN YANADIRLAR ? 


«Sosyalistler neden barıştan yanadırlar?» diye sorduğumuz zaman, sözkonusu ettiğimiz «barış», dünya barışıdır. Bunun üstünde sürekli durmamızın nedeni maocu, troçkist ve goşist unsurların, sosyalistlerin ileri sürdüğü dünya barışı sorununu «ideolojik barış» düzeyine indirgeme çabalarıdır. Onlar sürekli, sosyalizme sempati duyan gençlere şu şekilde yaklaşırlar; «Bak barıştan sözediyorlar, bu burjuvazi ile uzlaşmak demek değil de nedir?» Sorunun bu biçimde çarpıtılmak istenmesine karşı durmak gerekir, Biz «barış» sloganını ileri sürüyorsak bu dünya barışı ile ilgilidir, «ideolojik barış» anlamına kesinlikle gelmez. 

Barış sorunu bu şekilde açıklandığında bozguncuların hemen çark- 


ettikleri görülür; «İyi ama, dünya 


barışı sonuç olarak burjuvazi ile ideolojik barışa yol açmaz mı?» Sorunu böyle görmeye çalışmak, dünya barışı ile ideolojik barışın ne anlama geldiğini bilmemekten ileri gelir. 

Dünya barışı, devletler arasındaki ilişkilerde geçerlidir. Ki günümüzde bu, kendisini «barış içerisinde yanyana yaşama» biçiminde göstermektedir. Neden barış içerisinde yanyana yaşama? Eğer kafamızı devekuşu örneği kuma gömmemişsek, şu gerçek boylu boyunca gözlerimizin önüne serilir: Bugün dünyamızda kapitalist sistem ve sosyalist sistem, biz istesek de istemesek de vardır. 
(Bloksuz ülkelerin kapitalizm ve sosyalizm dışında ayrı bir sistem olmayıp, kapitalizmin ve sosyalizmin birarada bulunmasından kaynaklandığını burada hemen kaydetmek gerekir.) Bu gerçeği hiç kimse inkâr edemez. Ve bu gerçek, bugünden yarına hemen de değişecek bir şey değildir. Akşamleyin yatıp sabahleyin kalktığımızda kapitalizmin yokoldugunu görebilmek için hayalhanemizin çok zengin olması gerekir. Sosyalistler sorunlara (o «hayalhaneleri» açısından değil, işçi sınıfının bilimi açısından yaklaştıkları için, bu tür hayalleri olsa olsa küçük burjuvalar görebilirler. 

Sosyalistlerin barıştan yana 0lmaları gayet anlaşılır bir şeydir. Savaşlar ve bunun doğal bir sonucu olan yıkımlar, acılar, kanlar emperyalizmin özünde vardır. Sosyalistler, sosyalizmi cehennem ateşi üzerinde kurmayı tercih etmezler. Fakat, sosyalistlerin savaşa karşı olmaları yalnız bu açıdan açıklanamaz. Emperyalist - kapitalist sistemin bunalımlarını yeni yeni-.savaşlar çıkarmak yoluyla gidermeye çalıştığı bilinen bir gerçektir. O halde gerici emperyalist güçlerin yeni savaşlar kundaklamalarına karşı çıkmak, bu doğrultuda bütün barışsever, demokrat insanları biraraya getirmek, emperyalist sistemin bunalımlarını arttırmak, bu sisteme doğrudan karşı çıkmak demektir. Ayrıca şu noktayı hiç bir zaman gözden kaçırmamak gerekir : Sosyalizme ulaşmanın tek yolu savaşlar değildir. «Alev ve kılıçla kendi formasyonlarını kurmuş olan feodal ağalara ve burjuvaziye karşıt 0- larak, işçi sınıfı, savaşı, sosyalizme ulaşmak: için tek yol olarak görmemiştir. Troçkist, «savaş devrimin anasıdır» sloganını daima reddetmiş- 


tir. (Troçkistler Gençliği Nereye götürüyor?, Basmanov, Ürün yayınları)» Sosyalizme ulaşmanın çok çeşitli mücadele biçimleri vardır. Savaş, ancak bunlardan bir tanesi olabilir, Sosyalist mücadeleyi tek bir biçime indirgemek, onun zengin içerikogna kaçırmak, onu basitleşk, onu kitlelerden koparmak demektir. İşte Mao, «Îktidar, tüfeğin namlusunun ucundadır» demekle, bu hainlik görevini yerine getirmiş oluyordu. 

Sosyalistlerin barıştan yana olmalarının nedenleri bu kadarla kalmamaktadır. İşçi sınıfının iktidarı aldığı ülkeler açısından şu nokta gözden kaçırılmamalıdır: Lenin, iktidarı almış olan işçi sınıfının diğer kapitalist ülkelerdeki sınıf kardeşlerine karşı en büyük enternasyonal borcunun, kendi ülkelerinde sosyalizmi kurmak olduğunu sürekli vurgulamıştır. Sosyalist ülkelerin emekçileri, sosyalist ekonomiyi geliştirip kapitalizme olan üstünlüğünü bütün dünya emekçilerine göstermekle, tarihi bir görevi yerine getirmiş olurlar. Bu tarihi görevin yerine getirilebilmesi, emperyalist güçlerin savaşları kundaklama çabalarının gemlenmesine bağlıdır. İkinci dünya savaşının Sovyetlerde yaptığı büyük tahribat, bu konuda somut bir örnek olarak gösterilebilir. Çünkü sosyalizmin ekonomik alandaki üstünlüğü ancak barış şartları içerisinde gerçekleşebilir. 

Kısacası, dünya sosyalist sistemi açısından savaşa karşı olmak, dünyanın diğer ülkelerindeki sınıf kardeşlerine olan enternasyonal borcunu yerine getirebilmek için maddi temeller hazırlamak demektir. 


BARIŞ İÇERİSİNDE YANYANA 


YAŞAMA İLE KAPİTALİST ÜLKELERDEKİ SINIF 


MÜCADELELERİ ARASINDAKİ . 


İLİŞKİ 


İdeolojik barış, burjuvazi ile uzlaşmayı ifade eder. Bu ifade kendisini, kimi yerde «sosyal barış», kimi yerde «çalışma barışı», kimi yerde de «ideolojik barış» biçiminde gösterirse de, sonuç olarak tümü aynı kapıya çıkar; sınıf mücadelesini reddetmek, işçi sınıfının, emekçi sınıfların mücadelesini burjuvazinin kuyruğuna bağlamak. Bu görüşü açıktan ve doğrudan savunanlar burjuvazinin çeşitli kesimlerinden çıkabileceği gibi, işçi sınıfı safları arasın- dan da çıkabilir. İşçi sınıfı safları İçerisinde bu görüşü savunanlar çoğunlukla «ideolojik barış» dan açıkça sözetmezler. Fakat kendi subjektif anlayışlarına getirdikleri teorik temeller zorunlu olarak bu sonucu getirebilir. Bu görüşün nesnel (objektif) bir temeli yoktur. Çünkü, sınıf mücadelesi hiç kimsenin isteğine bağlı değildir; sınıf mücadelesinin kökleri târihin derinliklerinde ve o ülkenin sosyo ekonomik (yapısında gizlidir. «İnsanlık tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. (Marks) » 

Maocular, sosyalizme içten inanan genç sosyalistler arasında ` çalışırken, barış içerisinde yanyana yaşama ilkesi ile «ideolojik barış»ı aynı göstermek için özel bir çaba sarfederler. Leninci bir ilke olan barış içerisinde yanyana yaşamayı devlet- 


ler arasındaki ilişkiler için savunanan .sosyalistlerin «ideolojik barış» tan yana olmaları düşünülemez. Çünkü, bugün kapitalist ülkelerde tekellere karşı bütün emekçi yığınları TEK CEPHE altında mücadele alanına çekenler soyalistlerdir. 

Barış içerisinde yanyana yaşama ilkesi, dünya sosyalist sisteminin dış politikasının temeli olmakla birlikte, kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıfların mücadelesi ile hiç bir ilgisi yoktur denemez. Aksine birbirleri ile çok sıkı bağları vardır ve karşılıklı etkileşim içerisindedirler. 

Dünya devrim sürecinin üç büyük ana güçü, dünya sosyalist sistemi, kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı ve ulusal kurtuluş hareketlerinin, emperyalist güçlere zorla dayattığı barış içerisinde yanyana yaşama ilkesinin hayata geçirilmesi ile yeni yeni savaşlar çıkarmak olanağını kaybeden saldırgan emperyalist güçlerin iç bunalımları artar, hareket sahası daralır, gücü zayıflar. Onlar, diğer ülkelere karşı-devrim ihraç etmek olanağından yoksun kalırlar. 
Saldırgan emperyalist güçlerin gücünün zayıflaması, onların diğer kapitalist ülkelerdeki  işbirlikçilerinin temel bir destekten yoksun kalmalarına yol açar. Bu durum, kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının ve diğer emekçi sınıfların iktidar mücadelesinde yeni perspektifler açar. 

Maocular, troçkistler, anarşistler, barış içerisinde yanyana yaşama politikasının, emekçi sınıfların mücadelesini körlettiğini ileri sürüyorlar. 
Bunlara, en doğru cevabı hayatın kendisi vermektedir. 1960 yıllarının başında kapitalist ülkelerdeki grevci işçilerin sayısı 30 milyon olduğu halde, 1971 yılında bu sayı 100 milyonu aşmıştır. Ki 1960 - 1971 döneminin, barış içerisinde yanyana yaşama ilkesinin hayata en çok geçirildiği bir dönem olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca, yine bu dönem, işçi sınıfının politik aktivitesinin en çok arttığı dönemdir. İşçi sınıfı partilerinin bir çoğu bu dönemde kitlesel parti düzeyine yükselmişlerdir, iktidara ayağını dayamışlardır. 

Barış içerisinde yanyana yaşama politikasının hayata geçirilmesi kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıfların mücadelesini kolaylaştırdığı kadar, emekçi sınıfların mücadelesi de dünya barışı için ileri adımların atılmasına sağlam bir destek olur. Çünkü, dünya barışının ve dünya barışının sağlanması için ileri sürülen barış içerisinde yanyana yaşama politikasının savunucuları dünya sosyalist sistemi, kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı, ulusal kurtuluş hareketleri ve bir bütün olarak dünya demokratik ve barışsever kamuoyudur. Kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıfların tekellere karşı verdiği mücadele, yine tekellerin kundakladığı savaşlara karşı bir mücadeledir ve bu anlamda özünde bir barış mücadelesidir. 

Görüldüğü gibi, barış içerisinde yanyana yaşama politikası ile kapitalist ülkelerdeki emekçi sınıfların mücadelesi arasında diyalektik bir ilişki vardır. Politik açıdan körleşen bozguncuların işte göremedikleri, bu diyalektik ilişkidir. 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK © SAYFA : 8 


BARIŞ İÇERİSİNDE YANYANA YAŞAMA POLİTİKASI İLE ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİ ARASINDAKİ DİYALEKTİK İLİŞKİ 

Bilimsel sosyalizmin dışında saf tutan maocu, troçkist, anarşist akımların sözcüleri, barış içerisinde yanyana yaşama politikasının ulusal kurtuluş hareketlerini gerilettiğini ileri sürerler! Aksine, barış içerisinde yanyana yaşama politikası, ulusal kurtuluş hareketlerinin başarılarını kolaylaştırır. Vietnam, Laos, Kamboçya, Gine-Bissau, Mozambik, Angola halklarının ulusal kurtuluş savaşlarının zaferle taçlanması, buna en yakın ve en sıcak örnekler olarak gösterilebilir. 

Sosyalistler, savaş sorununa bilimsel sosyalizm açısından yaklaşırlar. Bilimsel sosyalizmde savaşlar ikiye ayrılır: Birincisi, haksız savaşlar; bunlar, saldırgan emperyalist güçlerin çıkardıkları savaşlardır. Gerici emperyalist güçler, ya kendi iç çatışmalarından, çıkar çelişkisinden, ya da halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesini bastırmak eğiliminden ötürü savaşlar çıkarır. İkincisi, haklı savaşlardır; bunlar, ezilen halkların ulusal ve sosyal kurtuluşları uğrunda yürüttükleri savaşlardır. Sosyalistler, haklı savaşların yanında, haksız savaşların karşısındadırlar. 3 

Barış içerisinde yanyana yaşama ilkesi, bilimsel sosyalizmden kaynaklanan Leninci bir ilkedir. Çünkü, bu ilkenin sivri ucu emperyalist güçlerin yeni savaşlar çıkarmasına karşıdır, diğer yanıyla, halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesini geliştirir. Aynı zamanda, halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi, barış içerisinde yanyana yaşama politikasının hayata geçirilmesi için itici bir güç olur. Barış içerisinde yanyana yaşama ilkesi ile halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi arasındaki ilişki diyalektik bir ilişkidir. 

Dünyadaki barış mücadelesinin başını çeken sosyalist ülkeler topluluğu, bir yandan saldırgan emperyalist güçlerin yeni yeni (savaşlar çıkarma çabalarını gemlerken, diger yandan dünyadaki istisnasız tüm ulusal kurtuluş hareketlerini desteklemektedirler. Dünyada, sosyalist ülkelerden yardım almayan hiç bir kurtuluş hareketi düşünülemez. 
DÜNYADAKİ BARIŞ MÜCADELESİ YALNIZ SOSYALİSTLERİ DEĞİL TÜM İLERİCİLERİ İLGİLENDİRİR 

Barış uğrunda yürütülen mücadele, emperyalizme, faşizme, gericiliğe karşı bir mücadeledir. Aynı zamanda, barış mücadelesi özünde sosyalist mücadeledir. Fakat dünya barışı sorunu yalnız sosyalistleri ilgilendirmez, bütün ilericileri, demokratları, insanlığın o gelişiminden yana olanları da ilgilendirir. O halde, dünya barışından yana olan bütün ilericiler güçlerini birleştirmeli, seslerini yükseltmelidirler. 


pe 
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BULGAR GENÇLİĞİ TÜM 


Ilerici gençlik hareketi tarihinin unutulmaz bir günü olan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonun meydana getirilmesinden hemen 30 yıl geçmek tedir. 10 kasım 1945 yılında 
63 ülkeden 30 milyon gençliğin temsilcileri heyecanla ant içerek şu sözleri söylüyorlardı : «Yeryüzünde adilane ve devamlı bir barışın kurulması için her ırktan, her ulustan, her renkten, her ulus ve mezhepten tüm dünya gençlerinin birliğini kurmaya ant içiyoruz.» 
Bulgaristanın Vatan o Cephesi 


. gençliğinin temsilcileri de bu 


genç insanlar arasında, Ertesi yıl Uluslararası Öğrenciler Bir liği de meydana getiriliyor. 
Bulgar genç kız ve erkekleri, Dimitrovcu Komsomol, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu ve Uluslararası Öğrenciler Birliği çalışmalarına aktif olarak katılıyorlar. Bulgar gençliği temsilcilerinin federasyon bürosunda sekreter, üye ve Uluslararası Öğrenciler Birliği'nde başkan yardımcılığı gibi sorumlu yer almaları bunun bir delilidir. 1974 yılı kasım ayında (Bulgaristan'da Varna'da yapılan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu asamblesinde de ve Uluslararası Öğrenciler Birliği XI. 
Kongresinde de bu yerler korunmuştur. 


Bugünkü genç kuşak Avrupa ve dünyada gerginliğin azalması yolunda atılan güç fakat hep daha başarılı adımlara ve bu sürecin devamlı bir hale dönüştüğüne tanıktır. 


DÜNYA GENÇLİĞİ ARASINDA BARIŞ VE iŞBİRLiĞİ iÇiN 


Bulgar gençliği, ~ hükümetin devamlı barış politikasını tamamiyle desteklemekte ve Balkan Yarımadasındaki ülkelerle kurulan iyi komşuluk ilişkileri başarılarını takdirle karşılamaktadır. Dimitrovcu Komsomol bu bölgede bazı gençlik ve üniversiteliler örgütleriyle iyi temaslar sürdürmekte ve bunlar: geliştirmeye çalışmaktadır. Bu, genç neslin birliğini sağlamlaştırmaya, Balkanlarda Avrupada ve dünyada barış, güvenlik ve işbirliği savaşına katkısını > artırmaktadır. 


Gerginliğin azaltılmasında önemli sonuçlardan biri çeşitli politik ve ideolojik yönelimde gençlik ve Üniversiteli örgütlerle ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğinin geliştirilmesidir. Son bir kaç yıl içinde sosyalist, komünist, liberal, radikal ve başkalarının iştirakleriyle birçok gençlik girişimleri yapılmıştır. Şili, Vietnam, o sömürge hakimiyetine karşı savaşan halklarla yığınsal dayanışma kampanyaları yüzbinlerce genci birleştirmiştir. Özellikle 
1973 yılında Berlin'de yapılan 
ve «Anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk» şiarı altında geçen X. Gençlik ve Öğrenci Festivali, gençlik dayanışmasının gayet parlak bir gösterisiydi. Bu festival «Genç lik emperyalizmi O suçluyor» dünya kampanyasının da sonuçlama belirtisiydi ve bu eylemlerde tüm dünyadan ilerici gençlik ve üniversiteliler örgütlerinin hareket birliği sağlamlaşmıştır. Bu gün Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu ve bu federasyon aracılığı ile Bulgaristan gençli- 


ği, Ulusal Gençlik Komitelerinin Avrupa Konseyi, Pan Afrika Gençlik Haraketi, Liberal ve Radikal Gençliğin Avrupa Federasyonu, Genç Sosyalistlerin Avrupa Federasyonu, Uluslararası Genç o Sosyalistler Birliği, Lâtin Amerika Universitelilerinin o Kıtasal Ürgütü, Amerikadan Genç Hristiyan Demokratlar Birliği v.b. 
Örgütlerle başarılı bir işbirliği yapmaktadır. Birçok sendikal ve dinsel gençlik birlikleriyle de iyi temaslar kurulmuştur. Milyonlarca genci birleştiren bu geniş örgütler görüntüsü barışı koruma, u- 


lusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyal ilerleme, gençlik hakları savaşı gibi (o yığınsal 


hareketlere giderek daha aktif olarak katılmaktadır. 


Bulgar gençliği, sosyalist, sosyal demokrat, radikal ve liberal birçok örgütlerle ulusal düzeyde de uluslararası düzeyde de bağlantılar sürdürmektedir. Bulgar Gençlik Örgütü, Macaristan'da yaplan Avrupa ulusal ve uluslararası gençlik ve üniversiteliler örgütlerinin danışma toplantılarına muntazam olarak katılmaktadır. Dimitrovcu Kom somol bu yıl «Köy genliği kendi zamanını yaşamak istiyor» adlı üçüncü Avrupa seminerine ev sahipliği edecektir. Bu seminer geleneksel olarak Bulgaristan'da yapılmakta ve giderek çok sayıda çeşitli politik inançta örgütler bu seminere ilgi göstermektedir. Bulgar gençliği 1976 yılında Polonya'da yapılacak olan liğin yığınsal Avrupa toplantısına da katılacaktır. Bulgar gençleri, tüm halkların gerek- 


UNESCO'DA HÜKÜMETLER DIŞI ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI 


GENÇLİK 


Unesco'nun Gençlik Dairesi ile hükümetler-dışı gençlik 
örgütleri (NGO) arasında 1975 
tarihlerinde UNESCO'nun Paristeki merkez binasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Dairenin 1977/78 yıllarını kapsayan ve önümüzdeki yıl U-NESCO Genel Konferansına sunulacak olan programı üstüne karşılıklı görüşler þelirtildi. Bu toplantıda, Dünya Sendikalar Federasyonu (WF-TU) nu, Gençlik Komisyonu Başkanı Henri Sinno ile WF-TU'nun UNESCO'daki daimi temsilcisi Ernst Lange temsil ettiler. y 


Gençlik Dairesi, kendi prog- 


ramının hazırlanmasında hükümetler-dışı gençlik örgütlerine ilk kez danışıyordu. Bu durum, Daire'nin hükümetlerdışı örgütlerle daha yakın işbirliğine girme amacını teyit ediyor. Bu olumlu gelişmeyi içtenlikle destekliyoruz. 

Kapsamlı bir fikir alışverişi sonucunda, o toplantıya katılan hükümetler-dışı gençlik örgütleri, UNESCO Gençlik Dairesinin gelecek programının anahatları üzerinde görüş birliğine vardılar. Programin önemli noktalarından alıntilar veriyoruz : 

— Gençlerin barış, silahsızlanma ve uluslararası işbir- 


liği için, yeni bir uluslararası iktisadi düzen için ve her' türden baskıya karşı mücadelesi. 

— Gençlerin, iş bulma, meslek edinme, sağlıklı ve ilginç bir şekilde boş zamanlarını değerlendirebilmek, vb. 
gibi hakları için mücadele. 

— Hükümetler-dışı gençlik örgütlerine sağlanan yardımlar. 

Genel olarak olumlu geçen toplantının, UNESCO gençlik programlarını gençlerin programlarını gençlerin özlem ve dertlerini yansıtmakta daha etkili bir hale sokması beklenmektedir. 


SAVAŞIYOR 


nin daha da büyük bir katkıda bulunabileceğine kesinlikle inanmaktadırlar. 


sediği devamlı bir barışın kurulmasına, ilerici ve demokratik gençliğin birleşik güçleri- 


CORVALAN'IN 
OĞLU, LUİS 


Gericiliğe ve faşizme karşı, barış ve demokrasi için verilen mücadeleye katilan cesaretli savaşçıların isimleri, insanlık tarafından sonsuza dek hatırlanır. LU-İS ALBERTO CORVALAN bunlardan birisidir. 

Ondan söz ederken bu- 
' na zorunlu olsak ta geçmiş 
œ zamanı kullanmak zor. 26 
Ekimde ölüm onu aramız- 
dan aldığı zaman ancak 28 
yaşındaydı. Sağlığı Şilili canilerin ellerinde insanlık dışı muamele ve işkencelerle bozulmuştu. Fakat zafere olan isteği ve cesareti kırılmamıştı. Geleceği (kaderi) ŞİLİ KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERİ olan babasınınki ile aynı idi. Askeri darbeden sonra faşist rejim tarafından istenmiyen bir çok Şilililer gibi tutuklandı. 

Sovyet halkı Luis Alberto Corvalan'ı iyi tanıyordu. Bir kaç fırsatla ülkemizi ziyaret etmişti. O iğrenç faşist rejime karşı dünya halklarının Şili halkının mücadelesi ile dayanışmasının önemini anlamıştı. 

«Darbeden uzun zaman önce halkımız, SSCB ile dayanışmanın bizim için çok şeyi ifade ettiğini biliyordu. 
Fakat şimdi, bu faşizm yurdumuza ölüm ve kan getirmiştir. Biz faşizme, istilaya ve emperyalizme karşı mücadelede bu dayanışmanın tüm önemini kavrayabilmekteyiz» demişti Sovyet dostlarına. 

Luis, faşist işkence odalarındaki kendi tecrübelerinden çok bahsetmeyi sevmezdi. Arzu dolu halka açık söylevlerinde Şili halkının çektiklerinden ve faşizmi kovmak için mücadelelerinden bahsederdi. 

Söylevlerinden birinde «Bugün Şili gençliği, üzüntü ve acılar içine sokulmuştur» demişti. 

«Gençler öldürülmekte hapse atılmakta ve okullar- dan çıkarılmaktadır. Onların çoğu ölmemek için öğrenimlerini bırakmak ve çalışmaya gitmek . zorundadırlar. 
Cunta faşist fikirlerini üniversite ve fakültelere aşılamak için hiç bir çabayı boşa harcamamaktadır. Cunta gençliğimize toplama kamplarından hapishanelerden ve işkencelerden başka hiç bir şey vermemektedir.» 
Bu kendi hayatı içinde gerçekti. Onu 1973'deki darbe- de faşistler tarafından katledilmiş tutukluların ve babasının acısından sonra başına neler geldiğini yumuşak bir sesle anlatırken hatırlıyorum. Nelerin içine girdiğini düşünmek çok acı verici bir şey. 

Daha sonra korkunç haber geldi: LUİS ALBERTO CORVALON miyokardial: enfaksiyondan ölmüştü. Kalbi yetersiz gelmişti. 

Her yerde iyi niyetli insanlar ŞİLİ KOMÜNİST PARTİSİ GENEL SEKRETERİ LUİS CORVALAN”"ın, oğlunun ölüm törenine katılması için ülkeden çıkmasına izin verilmesini istediler. Bir çok uluslararası örgüt aynı isteği yaptılar. Fakat cunta kendisinden beklenen bir şekilde babanın acısına ilgisiz, dünya kamuoyunun isteklerine sağır kaldı. 

Sovyet halkı Şili faşistlerinin suçlarını asla unutmayacak. Daima kendi ülkesinde demokrasi ve özgürlük için savaşan yürekli savaşçı LUİS ALBERTO COR-VALAN’: hatırlayacak. 


V. GRİBACHOV 


Mü  » özi 


GENÇLİK v AT 


NÇLIK ve SAN 


* 


ÇEKOSLOVAKYA'DA 
SANAT VE TOPLUM 


Çekoslovakya'da bugün diğer sosyalist ülkelerde olduğu gibi sanatın tüm dallarına büyük önem verilmekte ve ge- 


rekli gelişmenin sağlanması için yoğun 


maktadır. 


harcamalar yapıl- 


Sanatın sınıfsallığı açısından, Çekoslovakya'da bireyleri eğitme amacına yönelen sanat yerine, toplumun daha ileri götürülmesi, kişilerin dünya görüşünün genişletilmesi yö- 


nündeki sanat geliştirilmiştir. 


İkinci dünya savaşı öncesinde batının eğlence ve sanat merkezlerinden olan Çekoslovakya Sosyalizme geçişten sonra da Sosyalist Dünyanın sanat merkezlerinden biri olmuştur. 

` Genellikle ulusal komitelerin yönetimi altında bulunan geniş kültürel-eğitim kuruluşları ağı, kültürün ülke çapında yaygınlaşması ve özellikle kültüre toplum tarafından aktif 


bir yaklaşımın 


sağlanmasında 


büyük rol oynamaktadır. 


Kültürel - eğitim Kurumları arasında 300'e yakın Müze, 50 


sanat galerisi, 18 kültür ve dinlenme 


parkı, 15 hayvanat 


bahçesi, halkevleri ve konser toplulukları bulunmaktadır. 
Tiyatro alanında Çekoslovakya, bugün dünya çapında bir üne sahip bulunmaktadır. Ülkenin sinema sanatı da uluslar- 


arası bir başarıya ulaşmış bulunmaktadır. 


Çekoslovakya'da 


yılda 1500 - 1800 arası film yapılmaktadır. Ayrıca bu filmlerden bir çoğu 1966 da çeşitli dallarda 100'e yakın ödül ka 


zanmıştır. 


Çekoslovakya bir yandan Sovyetler Birliği, Polonya, Bulgaristan, Macaristan gibi öbür Sosyalist ülkelerle ve Sosyalist olmayan ülkelerle sinema alanında anlaşmalar yapılıp ortak yapımlara gidilirken öbür yandan da özellikle «Çocuk filmleri», «Bilimsel filmler», «Belgeseller»» konusunda uluslar- 


arası başarı sürdürülmüştür. 


tiyatro. 


DOSTLAR 
TİYATROSU'NUN 
ÖZEL GÖSTERİLERİ 


Dostlar Tiyatrosu 8 Ocaktan itibaren «ORTAK» adlı 


yeni bir oyunla aylık oyun düzenine devam ediyor. «Ortak», yazılışından o irdelenmesine, tartışılmasından sahnelen mesine dek, yazarı BİLGESU ERENUS ile kurulan dolaysız ve içten ortaklığın ürünüdür. 
«Ortak» Dostların o«Elbirlikçi Çalışma» ilkesinin yeni (bir deneyimidir. Ayrıca; şimdiye kadar, Öykü - tiyatro, çizgi romantiyatro. (o müzik-tiyatro, şiirtiyatro deneyimleri sunan Dostlar Tiyatrosu bu kez dünyada ilgiyle izlenen o Ariadre Mnouchkine'in yönettiği, Güneş Tiyatrosunun düzenlediği «1789» çağdaş oyunun filmini sunuyor. Yine bu ayın seçmeleri arasında olan «Solaris», «Atları da vururlar», «Cengiz Han'ın Torunu», «400 Darbe» adlı filmler de ilgiyle izlenmektedir. 

Dostlar Tiyatrosu Ocak Ayı 

Özel Gösteri Dizisi 

20.Ocak Salı Film - Cengiz Han'ın Torunu (18.45) 

21.Ocak Çarşamba Film - 


Arkadaş (21.30) 
25.Ocak Pazar Film - Cengiz Han'ın Torunu (1230) 25.Ocak Pazar Resital = Ruhi Su - Sümeyra Çakır (21.30) 
26.Ocak Pazartesi Söyleşi - Çetin Altan (18.45) 
27.Ocak Salı Film - 400 
Darbe (18.45) 
28.Ocak Çarşamba Film - Zavallılar (21.30) 
1.Şubat Pazar Film . 400 
Darbe (12.30) 
Oyun Düzeni 
Çarşamba : Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar (15.30) 
Ortak (18.45) 
Perşembe : Ortak (18.45) 
Cuma : Ortak (18.45) 
Düşmanlar (21.30) 
Cumartesi : Kerem Gibi (15.30) 
Alpagut Olayı (18.45) 
Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar (21.30) 
Pazar : Düşmanlar (15.30) 
Ortak (18.45) 
YER : Dostlar Tiyatrosu 
Samanyolu Sokak No: 50 
ŞİŞLİ 
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“MARKSİZM - LENİNİZM'İN İDEOLOJİK VE POLİTİK DÜŞMANI: MAOİZM.. 


«Çok fazla okumamalı, Marks'ın kifaplarını okumak gerekli ama pek fazla değil, fazla okursanız pasifleşirsiniz, kitap kur- 


(Çeviren : Ö. Ufuk - 140 
Sayfa - 15 TL.) 


Öncü Kitabevi Yayınları arasında Mayıs 1975'de yayınlanan bu kitap: Bulgar Bilimler Akademisi Çağdaş Toplumsal Kuramlar Enstitüsü, Macaristan Uluslararası İlişkiler Ens., Alman Sosyalist Birlik Partisi M.K.'ne ` bağlı Toplumsal Bilimler Ens. Polonya Birleşik İşçi Partisi M.K. 
ne bağlı Marksizm-Leninizm Temel Sorunları Ens., Sovyetler Birliği Komünist Partisi M.K.'ne bağlı Marksizm-Leninizm Ens., SSCB Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzakdoğu Ens., Çekoslovakya Komünist Partisi M.K.'ne bağlı Leninizm Enstitüsü BİLİM İŞÇİLERİ elbirliğiyle hazırlanmıştır. 

Bu kitapta anti-Marksist bir ideoloji olarak Maoizmin özelliği ve amaçları, sağ ve «Sol» revizyonizm ve anti-komünizm ile bağlantısı ayrıca Maoizmin toplumsal ve ideolojik kökeni, felsefi görüşleri- nin niteliği, ekonomik görüşlerinin neye dayandığı sosyalizm ve barış davasına verdiği zarar ve buna karşı savaşımızın zorunluğu anlatılıyor. 
Ve yine maoizmin, troçkizm ve anarşizmden nasıl kaynaklandığı, Enternasyonalizm ilkelerine aykırılığı ve diyalektiğin temel ilkelerinin metafizik ve mekanik bir biçimde tahrif edilişi belgelerle dile getirilmektedir. 

Maoizmin temel dayanağının, omurgasının sınıflarüstü anti-marksist büyük devlet, büyük han şovenizmi ve antisovyetizm köklerine indiğini ve 1957 yılında başlayan ve 
1958 yılında ÇKP'nin VIL 
kongrenin toplantı devresinde «Üç kızıl bayrak», o«Genel çizgi», «Halk komünleri» ve «Büyük atılım» gibi sloganlar altında başlatılan MA-OCU ÇİZGİNİN resmen  yürürlüğe girmesiyle, bu akımın yeni olmadığını görüyoruz. 

«MAOİZM, sosyal ve ekonomik geri kalmışlığın ve bü- 


. yük han şovenizminin temelin- 


den türemiş küçük burjuva düşüncesidir. Aynı zamanda milliyetçi görüşün ağır bastığı politik bir akımdır.» düşüncesinin doğruluğu dünyada ve ülkemizdeki somut olaylarla tartışılmayacak bir şekilde kanıtlanmıştır. Çağımız dünyası gençliği ve Türkiye gençliği içerisinde de bu sapık akım, Marksizm-Leninizm'i kendisine paravana yaparak yaygınlaşmaya çalışmaktadır. LE-NİN'in «Bir yeni politik düşüncenin (yalnızca politik olmayabilir de) gözden düşürülmesi ve ona Zarar verme- nin en garantili aracı onu savunma adına onu mantıksızlıga dek sürdürmektir.» sözünden maoculuğun da Marksizm-Leninizm adına yapılan mantıksızlığın ta kendisi olduğunu açıkca görebiliyoruz. 
Kitabın 67. sayfasında Mao'- 


dan yapılan şu alıntı : 


duna, dogmatizme, o revizyonizme varırsınız» sözleri Dünyada ve Türkiye'de özellikle öğrenci gençlik içerisinde yayılması ve maoizmin gericiliğe ne vermek istediği ve eğitime ve bilime karşı özellikle Mark- 


sizm-Leninizme karşı-düşmanlığı çok açık bir şekilde görülmektedir. 

ANARŞİZM ve TROÇKİZM gibi sapık akımlardan kay- 


naklanan MAOİZM, gençliği bölmekte ve genel politikasında emperyalizmle işbirliği 


içerisine girmektedir. Bütün yönleri ile bu sapık akımı tanımamıza bu kitap büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. 


nazım hikm 


et 


köşesi 


KALBİM 


Göğsümde onbeş yara var!.. 


Saplandı göğsüme onbeş kara saplı bıçak!... 


Kalbim yine çarpıyor, Kalbim yine çarpacak!... 


Göğsümde onbeş yara var! 


Sarıldı onbeş yarama 


Kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular! 
Karadeniz boğmak istiyor beni! 


Boğmak istiyor beni Kanlı karanlık sular!... 


Saplandı göğsüme onbeş kara saplı bıçak Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine çarpacak!... 


Göğsümde onbeş yara var! 


Deldiler göğsümü onbeş yerinden, 


Sandılarki vurmaz artık kalbim kederinden, 


Kalbim yine çarpıyor, 


kalbim yine çarpacak!... 


Yandı onbeş yaramda onbeş alev, Kırıldı göğsümde onbeş kara saplı bıçak... 


Kalbim, 


kanlı kızıl bir bayrak gibi çarpıyor 


Çar - pa - cak! 
1925 


KISA SANAT OLAYLARI 


© Ankara'da 1974 yılı Ekim ayından beri faaliyette bulunan Çağdaş Sahne Topluluğu, Ankara'lı seyircilere sunduğu «Yusuf ile Menofis» ve  «İsyan» oyunlarını başarıyla sunarken, tiyatrolarının çeşitli sanat ve kültür çalışmalarının yer aldığı bir kültür merkezi haline gelmesi için yoğun çaba harcamaktadırlar. 
Sahne çalışmalarının yanısıra Çocuk tiyatrosu, sinema çalışmaları, müzik ve çeşitli konularda dizi konferans gibi faaliyetlerde bulunmayı planlamaktadırlar. 

Çağdaş Sahne’nin şu anda sergilemekte olduğu Gerhart Hauptman'ın «İsyan» adlı oyunundan sonra sahnelenecek olan «Grev» adlı oyun, toplulugun, seyircisi ve sendikalarla bütünleşmesinin somut bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
© Galatasaray Lisesi'nin bu yıl hazırlamak istediği Sermet Çağan'ın «Ayak bacak fabrikası» adlı oyunu okul idaresi tarafından yasaklanmıştır. Okul idaresinin tiyatro kolu başkanı olarak görevlendirdiği Coğrafya öğretmeni Necla Altınok oyunu okumadan ve hiç bir gerekçe göstermeden oyunun oynanamaz 


Çağdaş 


olduğunu belirtmiştir. Tüm öğrenciler bunu kınamışlardır. 

© Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü 1975 . 76 öğrenim yılında tüm sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdürmektedirler. Folklor kulübü Ocak ayı içerisinde «Şili Halk Müziğini Tanıtma» günü düzenlemiştir. 

© Açık saçık seks sahneleriy- 


le, Batı ülkelerinde ve ülke- * 


mizde oynanan «Emmanuelle» ve «O'nun öyküsü» adlı filmleri, Sovyet basınının «Sovyetskayu Kultura» gazetesi tarafından şiddetle (o yerilmiştir. 
Gazete özet olarak bu gibi filmlerin kadını yalnızca bir eşya olarak gösterdiğini yazmakta, bunun da kadınlara bir hakaret, bir beyin yıkama yöntemi olduğunu ve giderek kadınlar yılını amacından saptırıcı bir görevle yükümlü olduğunu belirtmiştir. 


© Senaryosu Mahmut Tali Öngören, Yavuz Özkan ve Halil Ergün tarafından yazılan «MADEN» adlı filmin çekimi- nin hazırlıklarınâ başlanılmıştır. Filmde maden işçilerinin sorunları ve işçi bilincinin degişimi konu alınmaktadır. 


hili £. 
q 
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Bütün ulusal demokratik güçler birleşmeli 


(Baştarafı 1. sayfada) 


MC İKTİDARININ 
BİLANÇOSU : KANLI TERÖR VE AĞIR YIKIM 

MC iktidarının getirdikleri yalnız faşist baskı ve terör değildir. MC iktidarı güttüğü ekonomik politika ile halkımızı ağir bir yıkıma sürüklemiştir. Yeni hazırlanan şişirme bütçede 50 milyarlık açık vardır. Bütçenin yarısından çoğu askeri giderlere, NATO harcamalarına, o silahlanmaya ayrılmıştır. Buna karşılık eğitim ve sağlık bütçesi alabildiğine kırpılmış, yatırımlar için ayrılan fon, NATO harcamaları lehine azaltılmıştır. Bu ekonomik politikayla, varolan işsizlik çığ gibi büyümektedir. 


Hayat pahalılığı sürekli 


artmaktadır. Yüz çeşit mala zam yapılacağına kesin gözüyle bakılmakta, hatta bir çok mala gizlice zam yapılmaktadır. Farkında olmadan piyasadaki malların fiatlarının : yükseldiğini görüyoruz. Paranın değeri sürekli düşmekte, emek çilerin satın alma gücü azalmaktadır. ) 

Bir bütün olarak, MC iktidarının politikası bir kanlı terör ve ağır yıkım politika- 


sıdır. «Hümümet bunalımı» denen buhran MC iktidarının politikasından kaşnaklanmak- 


tadır ve teme sosyo-ekonomik buhranın bir yansımasıdır. 

MC iktidarının bu kanlı terör ve ağır yıkım politikasına karşı işçi sınıfımızın başı çektiği, toplumun bütün emekçi katlarını saran demok- 


Faşist tırmamşa karşı duralım 


(Baştarafı 1. sayfada) 

«başlarını nasıl ezdiklerinden» sözetti. Bu tehditler, gerçekte sermayenin en gerici, en Ş0- ven kesimlerinin, Amerikan- 


cı, NATO'cu militarist çevrelerin özlemlerini dile getiriyor. 


Bütün ilericiler, demokrat- 


"lar, özgürlük ve demokrasi- 


den yana olan herkes, süregelen faşist barbarlık karşısında sessiz kalamaz. Kalmamalıdırlar! Elbirliği ile faşizm tehlikesinin, kanlı terörün karşısına dikilmelidirler. 

Demirel, «üniversitelere el konulacağını» da söyledi. O bu sözlerle, üniversiteleri «anarşi» yatağı olarak gösterip hedef şaşırtmaya çalışıyor. Oysa herkes biliyor ki, üniversiteler, yüksek okullar «anarşi yatağı» değildir. Anarşinin kökleri başka yerlerde, emperyalist bağımlılıkta, işbirlikçi burjuvazinin oegemenliğinde ve bu halk düşmanı düzeni sürdürmekte direnen bu günkü iktidarda yatıyor. Faşist çeteler, üniversite ve yurt lara karargâh kurmuşken, em niyet kuvvetlerinin «en yakın yardımcısı» olarak görevlendirilmişken, «üniversitelere elkoymak», süregelen zorbalıkları, anti-demokratik baskıları daha da yoğunlaştırmaktan başka bir şeye yaramıyacaktır. 

Çıkar yol, üniversite ve yüksek okulların kapatılması da değildir. Böyle bir duruma izin vermek, ilericiler açısından, faşist ozorbalıklar karşısında gerilemek, sinmek demektir. 

Bütün öğretim üyeleri, profesörler, doçentler, asistanlar, öğretim görevlileri, hükümetin üniversite yönetimine elkoyma girişimleri karşısında, bilimsel ve yönetsel özerkliğe bu açıktan saldırı karşısında sessiz kalmamalıdırlar. Şayet üniversitelerde can güvenliğinin ve öğrenim 


özgürlüğünün süreklilik kazanması isteniyorsa; üniversitelerin toplumsal yaşamda saygın birer kurum olmaları gerektiğine inanılıyorsa; faşizmin her türlü özgür düşün ce kadar, bilime de düşman olduğu biliniyorsa, bütün öğretim üyeleri, (demokrasiye sahip çıkmak ve kendi öğrencileriyle birlikte faşist zorbaların karşısına dikilmek zo rundadırlar. 


Demirel, CHP'ne de yükleniyor; «devleti ve rejimi yoketmeye» yöneldiğini iddia ediyor. Amacı bellidir; demokrasiden yana bütün güçleri bu gibi (o demagojilerle geriletmek, hareketsiz bırakmaktır. Faşist tırmanışın hızlandığı, ülkemizin her alanda ağır bir yıkıma sürüklendiği, saldırıların özellikle öğrenci gençlik kesiminde kitlesel bir teröre dönüştüğü, yaratılan anti-demokratik ortamla bütün demokratik mevzilerin gaspedilmek istendiği bugünlerde, CHP'nin işçi sınıfıyla birlikte etkin bir demokrasi mücadelesi vermesi gerekmek tedir. B. Ecevifin son açıklamalarında belirttiği «mevcut hükümetin düşürülmesi» görüşüne bütün ilerici, demokratik güçler içtenlikle katılmaktadırlar. 


Bütün ulusal-demokratik güçlerin, sosyalistlerin, CHP? 
lilerin, demokratların, her türlü demokratik olanaklar- dan yararlanarak, MC iktidarının «düşürülmesi», faşizm tehlikesinin bertaraf edilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve daha da geliştirilmesi için güç ve eylem birliği yapmaları kaçınılmaz bir zorunluktur. 

Unutulmamalıdır ki, faşist kudurganlığı gemlemenin tek yolu, bütün ilerici, demokratik güç ve kurumların birleşik, yığınsal eylemleridir. 


Mİ İMAN 
KAVGASINDA il i 
© Yıllık abonesi yurt içi 90, yurt dışı 150 TL. 
© P.K. 893 Sirkeci - İSTANBUL 


ratik mücadele günden güne boy atıyor. İşbirlikçi burjuvaziyi ve onun sözcüsü MC iktidarını korkutan işte bu gelişmedir. Bu gelişmeyi durdurabilmek için sosyalist, sosyal demokrat, demokratik solcu, CHP'li demeden işçilere, köylülere, öğrencilere, öğretmenlere, aydınlara saldırıyorlar, açık faşizme geçmeye çalışıyorlar. 

Fakat, sürekli vurguladığımız gibi; Türkiye'de demokratik güçler, faşizme geçit vermiyecek kadar (o güçlüdürler. 
Eksik olan şey, demokratik güçler arasındaki eylem birliğinin örgütlenmemiş olmasıdır. 

Ecevit, son demeçlerinde, demokratik hakları korumak için bütün demokratik güçleri dayanışmaya çağırdı. Bu önem li bir gelişmenin ilk adımı o0- labilir. Bu sözün havada kalmaması, gerçekleşebilmesi için en büyük görev CHP'ne düşmektedir. CHP, işçi sınıfı ile etkin bir ortak çalışmaya girmeli, suskunluğunu atmalıdır. 

İlerici, yurtsever, demokrat, devrimci gençler, faşist güçlerin geriletilmesi için bütün ulusal demokratik güçlerin birleşmesini zorunlu görüyor ve demokratik güçbirliği içerisinde gençlerin kitlesel bir biçimde yeralması için savaşıyor. 

İLERİCİ MİMARLAR «Baştarafı 2. sayfada» na bir hükümetin işbaşına gelmesi için verdikleri mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.» 

İM.D.'nin bildirisi şu sloganlarla bitmektedir : 

«Eğitim üretime dönük olmalıdır.» 

«Kahrolsun Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri.» ` 

«Yaşasın halkımızın bağımsızlık, demokrasi, barış ve sosyal ilerleme mücadelesi.» 

10. DÜNYA 
«Baştarafı 12. sayfada» Marks - Engels Meydanı'nda yapılacak olan mitingle bugün kapanıyor. Sanat yarışlarını kazanan arkadaşlara ödülleri veriliyor. «Misafirler evsahiplerine veda ediyor» parolası altında son konserler veriliyor. Vedalaşmadan sonra delegeler, daha cesur, azimli ve bilinçli olarak, anti - emperyalist dayanışma, barış ve halk ların dostluğu için çalışmak üzere yurtlarına dönüyorlar. 
YAŞASIN, 10. DÜNYA GENÇ- 

LİK VE ÖĞRENCİ FESTİ- 

VALİ 
YAŞASIN, DÜNYA İLERİCİ 

GENÇLİK HAREKETİ YAŞASIN, DÜNYA GENÇLİ- 

ĞİNİN BİRLİĞİ 
KAHROLSUN, EMPERYALİZM 

VE FAŞİZM 


İSKİ KONUK YAYINLARI 


LENİN 
GENÇLİK 


VE GÜNÜMÜZ 
DUNYASI 


PK.749 İST. 


İlerici lerine ve yaralarının sarılmasına değerli bir katkı oluşturacak yardım kam- 


panyasına katılalım! 
İlaç, yumurta, süt tozu 


ve diğer dayanıklı gıda maddeleri toplamak için örgütlenelim. 


Topladığımız yardımları İlerici Kadınlar Derneğine ulaştıralım. 

Adres : Emniyet - Mahallesi Çeliktepe Taşkent 


Sok. 13/B IV. Levent - İST. 


Erman 


(Baştarafı 5. sayfada) 
23 kişi direnişimizi sürdürüyoruz. 

— Direnişteki arkadaşların aralarında moral ve dayanışma nasıl? 

— Bütün arkadaşlarımızın moralleri sağlam. Sonunda kazananın bizler olacağını biliyoruz. Sendikanın ayda bir verdiği 1000.— er TL. sından ve Philips işçilerinden başka hiçbir kuruluş ve sendika bizlerle dayanışma yapmadı. Ayrıca basın, bütün direniş yapan işçilere olduğu gibi bize de ilgi göstermedi ve sorunlarımızı kamuoyuna yansıtmadı. 

— Günümüzde yurdumuz- da olup bitenler ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi hakkında neler düşünüyorsunuz? 

— Hakim sınıfların asıl amacı bir baskı rejimini (faşizmi) tezgahlayıp halkımızın ve işçi sınıfının mücadelesini engellemektir. Bunun içinde direnişteki işçilere, öğrencilere saldırılar düzenliyor. Gençliğin içindeki her soydan bozguncular aracılığı ile ortam hazırlamağa çalışıyor. Bazı ters akımlarda tüm yaptıkları ile burjuvazinin ekmeğine yağ 


sürüp işçi sınıfının birliğini sağlamak yerine bölücülük yapıyorlar. 


Bizler bu goşist ters akımlara ve provokasyonlara karşı daima hazırlıklı ve uyanık olmak gerektiğini biliyoruz. 
Bağımsızlık ve Demokrasi mücadelesinde bütün demokratik güçler elele vermelidir., Öğrenci gençlik de işçi sınıfının yanında onunla omuz omuza mÜcadele vermelidir. 

Bizler de işten çıkınca kahvelerde oturmak yerine birleşip biraraya gelmeli sendikalarda örgütlenmeli ve O hızla bilinçlenmeliyiz. 

İşçi sınıfının birliğinin sağlanmasında tüm ilericiler ellerinden geleni yapmalıdırlar. 


GÖ ürü 


yayınlar: 


9. KİTAP 
M. BASMANOV 
TROÇKİSTLER 
GENÇLİĞİ NEREYE GÖTÜRÜYOR. 
8 TL, 


10. KİTAP 
DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU'NUN 

30 YILI 
12 TL. 


Doğu'lu iki yurttaşımız 


(Baştarafı 3. sayfada) 

makta. Fabrika yerine de Jandarma dipçiği gönderilmektedir.» 

«Bütün bunlar tırmanan faşizmin doğudaki ırkçı -şövenmillitarist baskı, sömürü, silahlı güçlerle sindirme, insanları topluca yok etme politikasıdır.» 

Fakat tüm bunlara rağmen; Emperyalizm dünyanın her yerinde Dünya Sosyalist Sistemi, Ulusal Kurtuluş Hareketleri ve Kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketi karşısında gerilediği gibi, ülkemizde de ilerici güçler karşısında sürekli gerilemektedir. 

Midyat Devrimci Kültür Derneği'nin bildirisi şu sloganlarla bitmektedir. 

— Kahrolsun ırkçı - şöven baskılar 

— Yaşasın halkımızın bağımsızlık, Demokrasi, Özgürlük mücadelesi 

— Yaşasın Halkların Ulusal Kurtuluş savaşları. 


Mao'cu 


(Baştarafı 3. sayfada) Saldıranlar, adlarına maocu denilen bozgunculardır. İşçi sınıfı hareketine sızmaya çalışan bu maceracı unsurların 
30 - 40 kişilik bir grubu ellerinde sopa, zincir, taşlarla işçi delgelere saldırmışlardır. 
Bu saldırı açık bir tertiptir. 
20 Eylül Taksim Mitingi'nde 
olduğu gibi, bugün bir kez daha bilinçli işçi kitleleri, kendilerini arkadan hançerlemeye çalışan bu hainleri geri püskürterek gereken dersi vermiştir.» 

Türkler, açıklamasına daha sonra şöyle devam etmiştir : «İşçi sınıfımız, faşist saldırılara, cinayetlere ve baskılara karşı gerekli cevabı mutlaka verecektir. Demokratik, sendikal ve siyasal hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmenin en etkin yolu tüm ilerici, ulusal ve demokratik örgüt ve güçlerin eylem birliginin her düzeyde sağlanmasıdır. Bu mücadelenin acil somut hedefi, Anayasa dışı azınlık MC iktidarının bir an önce demokratik yoldan düşürülmesi ve emekten yana ileri demokratik bir düzeni sağlayacak ilerici bir hükümetin işbaşına gelmesi için çalışmaktır.» 


barbara schilling 


bugünkü 
PORTEKİZDE sınıflar savaşı 


(BELGELER) 
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10. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİNİN ÇAĞRISI 


TÜRKiYE GENÇLİĞİ 
VE ÖĞRENCİLERİ! 


10. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, «Anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için», 28 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Al Demekratik Cumhuriyeti başkenti Berlin'de yapılacaktır. İki yıldan fazla süredir sıkıyönetimin hüküm sürdüğü ülkemizde gerici iktidarların baskısı, Türkiye'li gençlik ve öğrenci örgütlerinin özgürce festivale katılma olanaklarını ellerinden almıştır. Her ne durumda olursa olsun, ulusal bağımsızlık ve demokrasi için çetin mücadele de buluşan dünya gençliğinin ayrılmaz bir parçasıyız. Bu koşullar altında, 10. Festival'in Uluslararası Hazırlık Komitesi çağrısının temeli üzerinde, Federal Almanya, Batı Berlin, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, Avusturya'da çeşitli örgütlere mensup veya örgütsüz genç emekçilerimizin, aydın ve öğrencilerimizin ve Türkiye'den siyasal baskılar sonucu ayrılmak zorunda kalmış genç ilerici, yurtseverlerimizin temsil edildiği «10. 
DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ İÇİN TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ»ni oluşturduk. 


Türkiye Ulusal Komitesi, yurt içinde ve dışında 


çalışan ve okuyan gençliğimizi, Uluslararası Hâzırlık Komitesi'nin Çağrısının ışığında, 10. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni hazırlamaya çağırır. 

Festivalin amacı, barış, dostluk ve dayanışma için emperyalizme karşı mücadelede, dünya çapında -gençliğin ve öğrencilerin eylem birliğini geçerli kılmaktır. 

Türkiye Ulusal Komitesi, ülkemizin genç kuşağını, bugün ve yarınki çıkarları demek olan şu hedefler için mücadelesini arttırmaya ve güçlerini birleştirmeye çagırır: 

— Emperyalizme olan bağımlılığa son verip yurdumuzun egemenliğini yeniden kurmak, insanca yaşanacak bir gelecek için, 

— Faşist rejime son ve sıkıyönetimin kaldırılması için, 

— Demokratik hak ve özgürlükler için, 

— Maddi ve manevi işkencelere maruz burakılan tutuklu gençlerin ve tüm siyasal tutukluların derhal serbest bırakılması için, 

— İdam cezalarının kaldırılması için, 

— Gençlik ve öğrenci örgütlerinin ve tüm demokratik, ilerici örgütlerin serbest çalışması için, 

— Demokratik bir ortamda seçim için, 

— Her türlü ırkçı, şoven baskıların son bulması için, 

— Gençliğin eşit haklara kavuşması için, 

— Çocuk çalıştırmaya son, eğitim imtiyazlarının kaldırılması için, 

.— Her gencin istediği mesleği öğrenme olanağı için, 

— Anti - emperyalist ve demokratik bir eğitim için, 

— Çocuk ve gençlerimizin sağlığının korunması, yeterli beslenmelerinin garantisi için, 

— Eşit işe eşit ücret için, 

— 18 yaşında oy kullanma hakkı için, 

— Kadınların eşit haklara kavuşması için, 

Türkiye Ulusal Komitesi, gençliğimizin, kahraman Vietnam, Laos ve Kamboçya halklarıyla, ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren Asya, Afrika ve Latin - Amerika halklarıyla, faşizme karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren halklarla dayanışmasını ilan eder; Avrupa'da barışın güçlendirilmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansını ve bu amaçla yapılan her türlü çalışmayı desteklemeye çağırır. 

Bağımsız ve demokratik bir Türkiye için, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel çıkarları için mücadele eden gençlik ve öğrencilerimiz, festivalin amaç ve fikirlerini yayarak, mücadelelerini arttırıp güçlerini birleştirerek, 
10. Festivalin hazırlıklarına katkıda bulunacaklardır. 

ANTİ - EMPERYALİST DAYANIŞMA, BARIŞ VE DOSTLUK İÇİN, İLERİ! 


m m 


10. DÜNYA GENÇLİK VE 


ÖĞRENCİ FESTİVALİ PROĞRAMI 


TÜRKİYE GENÇLİĞİ, 
DÜNYA GENÇLİĞİNİN YANINDADIR! 


Dünya gençlik ve öğrenci festivalleri içerisinde 10. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivalinin özel bir yeri vardır. 
200 milyona yakın örgütlü ilerici dünya gençliğinin temsilcileri bu festivalde buluştular. Bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme uğrunda and içtiler. Anti-emperyalist dayanışma, barış ve halkların dostluğu (o gösterilerinde bulundular. 10. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, bu anlamda, dünya gençliğinin birliği doğrultusunda önemli bir aşamayı işaret etmektedir. 

İşbirlikçi burjuvazi, gerici güçler, dünya gençliğinin bu büyük dayanışmasını Türkiye gençliğinden gizlemek için özel bir çaba sarfediyor. Türkiye gençliğinin bu festivaller- de geniş bir şekilde temsil edilmesine karşı çıkıyor, önümüze kara bir duvar gibi gerici yasalarını dikiyor. Fakat bütün bu engellemelere rağmen Türkiye gençliği dünya gençliğinin ayrılmaz bir parçası olarak hareket etmekten geri kalmiyor, kalmıyacaktır da. 

Maocular, troçkistler, anarşistler de, bizi dünya ilerici gençlik hareketinden koparma ya çalışmakla gerici güçlerin değirmenine su Oo akıtıyorlar. 
Hatta onlar dünya ilerici gençlik hareketinden sözde bile bahsetmemeye dikkat o gözetiyorlar. Maocular ise, dünya ilerici gençlik hareketine «revizyonist» deyip işin ucundan sıyrılıyorlar. Böylelikle, etiketçi anlayışlarını, gerici niteliklerini ortaya koyuyorlar. 

Türkiye gençliği, işbirlikçi burjuvazinin, gerici faşist güçlerin, maocuların, troçkistlerin, anarşistlerin oyunlarına rağmen, dünya devrimci hareketinin siyasi hattından yürüyen dünya ilerici gençlik hareketinin yanında yer (alacaktır. 
Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Aşağıda, 28 Temmuz - 5 
Ağustos 1973 tarihleri arasında Demokratik Alman Cumkuriyeti'nin başkenti Berlin'de yapılan 10. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin oproğramını yayınlıyoruz. Ayrıca, Türkiye Ulusal (Komitesi'nin çağrısı diğer (o sütunlarımızdadır. 


FESTİVAL PROĞRAMI 


28 TEMMUZ - CUMARTESİ 

Bugün, 10. Dünya Gençlik ve 
Öğrenci Festivali açılıyor. Fes tival Stadyumu'- nda «Anti - emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için» ana sloganı altında tüm ileri- 


ci dünya gençliği temsilcilerinin katıldığı bir miting, çeşitli spor ve kültür gösterileri yapılacak. Anti-emperyalist mücadelemize, sanatlarıyla kat kıda bulunan çeşitli uluslar- dan pek çok arkadaşımız bugün ilk sergilerini açıyorlar. 


29 TEMMUZ - PAZAR 
Bugün, Vietnam, 
Laos ve Kamboç ya ohalklarıyla, gençliği ve öğrencileriyle dayanışmamızı ifade edebilmek için, bu O arkadaşlarla. dayanışma mitingine katılıyoruz. 
Vietnam'lı dostlar, tüm ülkelerin grup başkanlarıyla buluşuyorlar. İşçi gençlik konferansı ve daha pek çok toplantılar var. «10. Festival için politik şarkılar» parolasıyla şarkı festivali de başlıyor. 


30 TEMMUZ - PAZARTESİ 
Yakın - Doğu'da sürekli ve haklı bir barış için, emperyalizme ve siyonizme karşı 
Arap halkları, gençliği ve öğrencileriyle dayanışma mitingi, toplantı ve konferansları yapılacak; İsrail saldırganlarına karşı dünya ilerici gençliği tek bir yumruk halinde, Arap halklarının yanında dikilecek. 
Tüm dünyadan genç kimya ve inşaat işçisi arkadaşlar toplanıp, inceleme gezileri yapıyorlar. Bugün her ulustan binlerce genç, anti-emperyalist dayanışma ve dostluk için gönüllü olarak çalışacağız. 


31 TEMMUZ - SALI 

Ulusal kurtuluş, demokrasi ve sos yal ilerleme için savaş veren Afrika, Asya ve 
Latin - Amerika'lı dayanışma miting, konferans ve toplantıları bugün yapılıyor. Koro konserleri veriliyor. Çeşitli uluslardan tarım işçisi ve köylü genç arkadaşlar buluşuyorlar, inceleme gezileri yapıyorlar. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya kurmak için yeni bilgiler kazanıyorlar. 


1 AĞUSTOS - ÇARŞAMBA 
Uluslararası güvenlik ve ortak çalışma için, savaşın bilinmediği bir dünya için, 

bugün Berlin sokaklarını dolduracağız. Barışa, insana, hayat ve güzelliğe düşman yobaz, faşist çevrelere karşı ilerici dünya gençliği olarak tek bir yumruk olduğumuzu göstereceğiz. Barış, güvenlik, silahsızlanma, çevre korunması, Birleşmiş Milletler Örgütü üze rine konferans ve toplantılar yapılacak. Pek çok ulustan genç tekniker, metal işçisi, sağlık işçisi ve mühendis arkadaş buluşacak, çeşitli şehirlere giderek, işletmeleri gezecekler. 


2 AĞUSTOS - PERŞEMBE 


Bugün, tekellere, 


sömürüye, militarizm, Oo faşizm 

ve baskıya karşı 

savaşan halklar, gençler ve öğrencilerle dayanışma mitingleri; sosyal ilerleme ve barış için, ortak çalışma ve eylem birliği için, demokrasi için, tekellerin egemenliğine ve militarizme karşı savaş üzerine konferans ve toplantılar yapılacak. İspanya, Portekiz, Yunanistan dahil diğer ülkelerdeki askeri baskı ve zulüm rejimlerine karşı çarpışan kardeşlerimizin arasında yer alacağız. Ayrıca bugün gençler üzerine o filmler gösteriliyor, spor gösterileri yapılıyor. 2 Ağustos günü de, festivaldeki genç tekstil işçisi arkadaşların buluşma günü olacak. 


3 AĞUSTOS - CUMA 
Bugün, o gençliğin ve öğrencilerin hakları, genç kadın ve kızların hakları için dayanışma mitingi var. Bu miting aynı zamanda, onların anti-emperyalist mücadelesi ile dayanışma niteliğini taşımaktadır. Gençliğin ve genç kadınların günümüz toplumlarındaki rolü üzerine toplantı ve konferanslar veriliyor. Genç nakliye, maden işçisi, yazar, çocuk bakıcısı, yönetici dostlar tecrübe değiş-tokuşu yapıyorlar, Çeşitli şehirlere gidip, işletmeleri geziyorlar. 


4 AĞUSTOS - CUMARTESİ 
Sosyalizmi kuran Alman Demokratik Cumhu riyeti halkı, gençliği ve Öğrencilerinin yanında, sosyalizm ve barış düşmanı . intikamcı çevrelere karşı ilerici dünya gençliği olarak, evsahibi kardeşlerimizle dayanışma mitingine katılıyoruz. Bugün, sosyalist gençlik iş alayları buluşuyor. Berlin işletmeleri geziliyor. 
5 AĞUSTOS - PAZAR 
Anti - emperyalist dayanışma, barış ve dostluk için yapılacak olan 10. Dünya 
Gençlik ve Öğrenci Festivali, (Devamı 11. sayfada) 


/ Ankara 


